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BODRUM YALI MEVKİİNDE, ÖZEL KOYU VE SINIRLI SAYIDAKİ SUITLERİYLE EFSANEVİ BİR YAŞAM... 
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BARBAROS RESERVE - 


RESIDENCES 


BODRUM 


MANAGED BY 


Kerpinski 


İstanbul Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Turkey T: 90 212 265 60 00 
Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/Turkey T: 90 252 311 0227 €:90 531 081 07 92 


E: info(Dbarbarosreserve.com W: www.barbarosreserve.com (8) barbarosreservebodrum 


The Barbaros Reserve Bodrum is developed, marketed and leased by PESKA TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, a company independent from the Kempinski group, and the "Kempinski" name is used by the developer under a license from Kempinski Hotels SA, The role of the Kempinski group is limited to supervising the management of the tourism facility. 
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CEMAL HÜNAL & EKİN 
TÜRKMEN başrollerini paylaştıkları BENZERSİZ filmi ile ilgili HELLO!” ya konuştu. 

İlham perisi, model ve tasarımcı maskelerinin ardındaki SOYLU GÜZELLER, HELLO'markajında. 


HAKAN AKKAYA, New York 
Moda Haftası'nda sunduğu 
FREEDOM koleksiyonunu, bu kez Kıbrıs'ta sergiledi. 


OĞUZHAN ÖZDEN & EKİN 
GÜRGEN, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen renkli bir düğün töreniyle evlendi. 


BERİL AKÇAY, kozmetik markasını dünyaya açmaya hazırlanıyor. Akçay, röportajında “Detaycıyım, maksimalistim ama her şeyden önce mutlu olmak önceliğim” diyor. 

BODRUM'DA YAZ DEVAM 
EDİYOR... Ege'nin berrak sularında tatilin keyfini yaşayan ünlü isimlerden HELLO'”nun objektifine yansıyanlar.. 
Instagram'da severek giydiği “Nomadic State of Mind' sandaletlerinin satışında patlama yaşanınca ürünün Türkiye mümessilliğini alan BURCU TANDOĞAN hedeflerini ve stilini anlattı. 


Wings Style işyerlerinden Wings, Wings Black, Wings Private ile yapılacak harcamalardan 030'avaran indirim kazanılacaktır. Indirimler mekanlar özelinde farklılık gösterebilmektedir. Lucca'da 9020, Pidde's'te 7030, diger mekanlarda 9010 indirim kazanılmaktadır. Indirim Wings, Wings Black, Wings Private asıl/ek kartlar için geçerlidir. Indirim kredi kartı ekstrenize TLtutar olarak yansıtılacaktır. 
Güncel mekan ve indirim oranlarına Www.wingscard.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu indirim, 

başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez. SMS'ler; KDV ve ÖlV dahil Turkcell, 


Türk Telekom, Vodafone 0,65 TL'dir. 
Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin. 


HAYAT. ŞİMDİ. BENZERSİZ. 


SEÇKİN MEKANLARDA 
“HERKES TAKILIR. 
BEN ÖZEL İNDİRİM DE ALIRIM. 


WINGS STYLE İŞYERLERİNDE 
6010-30 İNDİRİM WINGS SAHİPLERİNİ BEKLİYOR. 


İSTANBUL 
ALANCHA 
ALEXANDRA COCKTAIL BAR 
CANTINERY ZORLU CENTER 
FERİYE PALACE 
HACI ABDULLAH ZORLU CENTER 
LAKERDA BALIK 
LUCCA 
MITTAG 
MOC 
MORINI ZORLU CENTER 
O MAESTROS 
PIDDE'S 
ROBIN'S KITCHEN 
SERAFINA 
SHOT İSTANBUL 
TAKANİK BALIK 
THERAPIA BALIK 
ZIPKIN 


ANKARA 
AYVAZ EGE'DEN 
BEYKOZ 
GÖKSU LOKANTASI 
TINT CAFE & BISTRO 
TRİLYE RESTAURANT 


İZMİR 

ADABEYİ BALIK RESTORAN 

ALTINKAPI ET RESTAURANT 
AVNİ BISTRO & COFFEE 
KORDON YENGEÇ RESTORAN 
MEYHANE SİSİM 
SİPARİ RESTAURANT 
100 REST. CAFE & MORE 


ÇEŞME 
AZİZE 
ILDIRI BALIK 
İKİ KAPI ALAÇATI 
İSTİFÇİ 
NARS ILICA 
PAPAZ 
PORT ALAÇATI NİYAZİ 


BODRUM 
DAPHNIS BEACH 
MAGI BEACH 
MAVİ PARK 
MOON BEACH & HOTEL 
PARAGADI RESTAURANT 
VELENA OTEL & RESTAURANT 


AKBANK 


PIERRE CASIRAĞHI 
MAYORKA'DA YARIŞTA 


u yıl 36.sı gerçekleşen Copa Del 

Rey Mapfre Sailing Cup, 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Palma de Mallorca'da gerçekleşti. Yat kulübü Real Club Nautico de Palma tarafından düzenlenen yarışlara katlan Grace Kelly'nin torunu Pierre Casiraghi'ye güzel eşi Beatrice Borromeo eşlik etti. Yarışın yapılacağı alana gitmek için tekneye binen Borromeo'ya elini uzatan Casiraghi güzel eşinin tekneye çıkması için yardım etti. Yarışa katılmadan bir gün önce tüm günü yat kulübünde beraber geçiren çift, aynı zamanda kısa bir tatil de yapmış oldu. Casiraghi, yarışa katılmadan önce Malizia isimli yelkenlisinde ekibiyle beraber poz verdi. 
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HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, GÖKSEL MENTEŞOĞLU, BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL 


Casiraghi, Malizia adını verdiği yelkenlisini büyük bir konsantrasyonla yönetti. Monako Kraliyet ailesinin yakışıklı üyesi, küçük yaşlardan beri yelken sporlarına tutku ile bağlı. 


Kısa kollu beyaz gömleği, 
Levi's denim şortu, yuvarlak çerçeveli gözlükleri ve beyaz bez spor ayakkabılarıyla oldukça doğal görünen 
Beatrice 
Borromeo, yarış sırasında gözünü eşinden bir an olsun ayırmadı. 


mantarstopuklü! 
sandaletleri VE'SİTt: 
dekolteli!b ÜZU 1l€'COOİ: 


II eski güzellerinden sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, 
Bodrum tatili sonrasında geçen hafta İstanbul'daydı. Bodrum'da harika günler geçiren ve en özel anlarını instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Samyeli, İstanbul'daki stiliyle de çabasız bir şıklık içindeydi. Kızları Deren ve Derin ile birlik- 


DEFNE SAMYELİ 
CESUR VE GÜZEL 


te uzun bir tatil sezonu geçiren Samyeli, yakın bir arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda gezintiye çıkmıştı. Kendine özgü giyim tarzı beğeniyle karşılanan Defne Samyeli, siyah skinny denimini, yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlamıştı. Saçlarını açık bırakmayı tercih eden güzel sunucu, stilini güneş gözlüğü ile tamamladı. 
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NE DEMİŞTİK? 
“HİÇBin SUV BU KADA 
İLERİ GİTMEDİ” © 
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YASEMİN ÖZİLHAN 
İSTANBUL - BODRUM HATTI 


B' sıralar İstanbul - Bodrum arasında adeta mekik dokuyan Yasemin Özilhan, Bodrum tatiline zaman zaman ara verip İstanbul'daki işleriyle ilgileniyor. 
Bebek'te *Ben Lokal? adlı mekanda kahve içen Özilhan, sonrasında özel bir banka- nın ATM'sinden para çekti. Bu arada, mini şortu ve üzerine giydiği yazlık keten beyaz gömleği ile tarzını ortaya koyan Ozilhan, işlerini bitirdikten sonra haftasonu yine ailesinin yanına gideceğini belirtti. 


Nİ İuriyacınız 
Li. OLDUĞUNDA ği) suRADAvIZ 


Beyaz gömleği, üet 


ansıtan Özilha akyajsız yüzünülal! 
camlı,gözlükleriyie 
Kamlülleletin 


ArV 
Marvellani Retorki 1 


Ege deniz; Egeliniz, Ruhumuz özgür, Ufkumız MAVİ. 


TIntanın, dunagunun, konforun ve yemeğin doğalını 


yaşamak için, bu Yaz. Club Marvu'ne bekleriz. 
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Espadrilleri, yırtık jean'i, ensesinde gergin topladığı saçları ve sırt çantasıyla oldukça rahat görünen Benardete, sohbet esnasında zaman zaman cep telefonuna baktı. 
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REZZAN BENARDETE 
TOPLANTIDAN TOPLANTIYA 


B Living markasının kuruusu iş kadını Rezzan Benardete, bir toplantı için geldiği Bebek'teydi. Arkadaşları ile Lucca'da buluşup kısa bir toplantı gerçekleştiren Benardete, ardından ikinci bir toplantıya yetişmek üzere mekan- 


dan ayrıldı. Otomobiline doğru yürüdüğü sırada bir yandan da çantasından çıkardığı telefonuna gelen mesajlara bakan Rezzan Benardete, şu sıralar yeni trend olan turkuaz renkteki küpeleri ile de dikkat çekti. 
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SEBEN KOÇİBEY 
SPORA DEVAM 


nlü rallici merhum Renç 

Koçibey'in küçük kızı 
Seben Koçibey, uzun bir süre sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Bir elinde telefonu, diğer elinde kahvesi ve omzuna astığı sırt çantası ile City's AVM'nin kapısından içeri giren Koçibey, burada bulunan spor merkezine gitti. Sağlıklı ve form- da kalmak için yıllardır hayatından sporu hiç çıkarmayan Koçibey, bir süre önce üye olduğu spor merkezinde form tutuyor. 
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LARA 


. isil Masmavi denizin ve sımsıcak güneşin tadını çıkarırken, 


ENA / dünya mutfaklarını seçkin restoranlarda keşfedip, 


spa terapileriyle kendinizi şımartın. 
Tatiliniz her zaman, mutlu bir hikayeye dönüşsün. 


Sizin hikayenize... 


titanic.com.tr 


T | TAN | C #MyTitanicStory 


TITANIC HOTELS N İ | f IN 
ANTALYA | ISTANBUL | BODRUM | BERLİN GİOG 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mendil, pembe gömlek ve taş rengi pantolon; 
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CEMAL Mi İNAL iLE EKİN TÜRKMEN'İN E BAŞROLLERİNİ 

SAYALAŞTIĞI yeli ERSİZ” İDDİALIIBİR SLOGANLA 

a HAZIR. FİLM , 

LAR KUSURSUZ DEĞİLDİR”DEN 

m. RAMANLIK KAVRAMINA 

- BAKIŞİ SORGULATACAK. 
“ 


osyal medya platformlarında sıkça rastlamış olabilirsiniz. Ama en çok aklınız- da yerli “Memento” filmi olarak lanse edilişi kalmış olabilir. İşte şimdi tüm bu merakları giderme zamanı. Çünkü geri sayım başladı. Yönetmenliğini Ilker Sarı'nın yaptığı, senaryoyu okuduğunda daha ilk sayfada “tamam” diyen Cemal Hünal ile Ekin Türkmen'in başrollerinde olduğu hikaye gerilim ve karamizah türünde... Psikolojiyle ilgilenen sinema tutkunlarının kaçırmayacağı “Benzersiz” filmi 15 Eylül'de vizyona giriyor. Film eczacılarla ilgili ilk film olma özelliği de taşıyor. Filmin oyuncuları Hünal ve Türkmen ile konuştuk. 

HELLO!: Karamizah - gerilim türünde bir filmde yer almak nasıl bir duygu? Her sahnesinde seyircinin merakını diri tutmak zor değil mi? 

Ekin Türkmen: Aslında benim çok fazla mesaim yok bu filmde. İsterdim ki daha fazla sahnem olsun fakat karakterimin kısa bir yolculuğu var hikayede ama gerçekten çok dinamik. 

Cemal Hünal: Heyecanlı ve sizi sürekli aktif tutan bir his. Bir de ben seviyorum böyle enteresan rolleri ve hikayeleri, gayet güzeldi. 

HELLO!: “Eczacı” karakterini canlandırdığınız “Benzersiz?, kahramanlık kavramını sorguluyor... Pekiyi siz nelerle yüzleştiniz? 

GC. Hünal: Kahramanlarla klişeler üzerine kurulu çok film çekildi, çekilmeye de A devam ediyor. Ama Hollywood bile yeni in S3 yeni kahramanlık kavramını sorgulamaya We inceden ti'ye almaya başladı. Çok yavaş da © olsa böyleişlerizlemeye başladık. Bi- b 


zim filmimize gelince, “Benzersiz'de 


al Hünal: Mavi 

i desenli gömlek, 

Vakko. Jean 

 paritalon, Enbar 
NX 
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EH Türkmen: Beyaz. 


mi SİÇiçek desenli 


ini bluz, Forever 
. Turuncu kapri intolon, Beymen ademia. Beyaz illettolar, Aldo: 
Eler ve yüzük, By i Zeyn. 


“Bu rolü oynamak istememdeki en önemli etkenlerden bir tanesi 

son derece riskli bir rol olması. Zor bir rol. 
Bu kadar çok imkanı, 

iyi yerleştirilmiş ve çalışabilir bir şekilde 


am değerlendirmek benim 


kaçırmak istemeyeceğim 


bir fırsattı.” 
Cemal Hünal 


gerçekten hiçbir şey klişe değil. O yüzden baş kahramanın da klişe olmasını beklemek saçma olurdu. Kahramanı da “benzersiz” bir film yani. 

HELLO!: Gözünü farklı biri olarak açan eczacı, bu süreç sonrasında gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlıyor. Siz bu hayatta kendinizi aradınız mı? Neler buldunuz? 

C. Hünal: Ben hayatta hep aktıf oldum, çok şey yapmak istedim. Bir şeyle asla yetinemeyenlerdenim. Çok ener-Jik, hareketli bir insanım. Bu çocukluktan beri de böyleydi. Yani astım oldugum süreçte hareketsiz kalmak zorundaydım ama sonrasında hep fırlamaydım. Okulla aram çok iyi değildi, sürekli atılmakla tehdit edilirdim, aklımda hep bir haylazlık vardı. Birinde tahtaları yağlı boyayla beyaza boyamıştım mesela ve bunun gibi birçok muzırlık yaptım okul hayatım boyunca, hocaların korkulan öğrencilerindendim ve hep yalnızdım o kadar hareketin yanında hiçbir zaman bir grup üyesi olup 'takıldığım' arkadaş gruplarım olmadı. Şimdi görüyorum o zamanlardaki yalnızlığım bugünlerde de değişmedi. Mesela hâlâ doğayı ve yalnızlığı şehir hayatına tercih ederim. Do-Şada her şey daha samimi ve gerçek geliyor. Her şeyini kendin yapıyorsun. Yakacak ateş de senin elinden çıkıyor pişireceğin et-ot da, onu yemeni sağlayacak malzeme de. Gerçekten sen, sen oluyorsun. Ben doğada kendimi buluyorum ve hepimizin ait olduğu yer de doğa. Sırıtıyoruz şehirde ama ille de orada olabilmek için her şeyi yapıyoruz... Ben şimdiye kadar bana verilenlere hep şükrettim ve daha fazlasını alabilmek için benliğimden uzaklaşmadan elimden gelen her şeyi yaptım, hâlâ da yapıyorum. Her anımı en dolu şekilde değerlendirme- ye çalışıyorum. Eczacının sorgusuyla kı- 


o gerçekten sağlam bir dönüş yaşıyor ve 35 
ei sonra bir nevi sıfırdan çok benzerz bir başlangıç yapıyor... 

“ HELLOR: Filmdeki benlik arayışı pekiyi bir sonuca varıyor mu? 

C. Hünal: Her şeyle yüzleşiyor diyebiliriz. 
Başta eski eczacıyla yüzleşiyor ve sonra geriye kalan her şeyle... 

HELLO!: Filmde sık sık insanların değişip değişmeyeceği konusuna vurgu yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, insanlar değişir mi, değişmiş gibi mi yapar? 

E. Türkmen: Rutinde değişim çok zor, büyük travmalar belki insanı değiştirebilir. 
Değişmiş gibi kendini kandıranlar da oluyor elbette ama çocuklukta yerleşen karakterin değişmesine pek inanmıyorum. 

C. Hünal: Insanlar değişmiş gibi davranır, kendilerini ve karşılarındakini kandırdıklarını zannederler. 

HELLO!: Film Türkiye'de çekilmemiş bir tür ve hikaye olması açısında büyük şeyler vaat ediyor. Hatta yerli “Memento” olarak nitelendirenler bile var. Malum “Memento? başlarda değeri pek anlaşılmayıp sonradan kült haline gelen bir filmdi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gişe kaygısı güderek böyle bir film çekmek sizce doğru bir cesaret örneği mi? 

E. Türkmen: Memento en sevdiğim filmasındadır. Hatta kolumdaki 'remember” dövmesini filmi izledikten sonra yaptırmıştım. O kadar iddialı olmayalım da çün- 


yaslamak pek mümkün değil tabii. 
vi 


kü Christopher Nolan'dan bahsediyoruz. 
Ancak bizim filmimiz de gayet güzel. Güzel olan da her türlü bir yer bulur. Ben zaten gişe filmi, sanat filmi ayrımını da manasız buluyorum. 

HELLO!: Senaryoyu ilk okuduğunuzda neler hissettiniz? 

E. Türkmen: Hikaye çok ilgi çekici geldi. 
Tıbben filmde geçen, böyle bir Tr ahatsızlığın olduğunu senaryoyla öğr endim. Daha sonra kadro ilgimi çekti ve son olarak da yeni oluşumlara destek olmak hoşuma gittiğinden “evet demeye karar verdim. 

C. Hünal: Yoğun bir süreçten geçtiğim bir dönemdi. Hem evde hem işte kendime dahi ayıracak vakit bulamıyordum kaldı ki yeni bir film çekmek! Hem uzun metraj hem de İç Anadolu'da... Gerçekten zor ikna oldum. Yani senaryoyu okumaya zor ikna oldum aslında, okumaya başlayınca daha ilk sayfada kafamda bir şeyler oluşmuş ve tamam demiştim. Türkiye standar tların- da farklı bir iş olması beni etkiledi, hikayesi çok özgündü ve detaylarda çok şey saklıydı. 

HELLO!: Bu filmde sizi en etkileyen şeyler neler oldu? 

E. Türkmen: Ben başarı ülerinden, cesaretten çok etkileniyorum. Açıkcası bu y culukta eczacı olan ve sonrasında senaristimiz ve yönetmenimiz olan İlker Sarı'nın bu filme olan inancı beni çok etkiledi, onunla birlikte biz de inandık. 

C. Hünal: Filmin senaryosu... 

HELLO!: Oynarken neler hissettiniz? 


Zorlandığınız sahneler oldu mu? 

E. Türkmen: Çok keyifliydi setimiz, pek zorlayıcı sahnelerim yoktu. Yük biraz Cemal'in omuzlarındaydı 

C. Hünal: Heyecanlı ve öğrenmeye açık- tüm. Her rolde yeni biri ve onu tanımaya çalışıyorsunuz, herkesten yeni bir öğreniyorsunuz ben de öyleydim. Özellikle İlker Sarı'nın heyecanı ve enerjisi de çok iyiydi bizi çok motive etti, hevesi tüm ekibe yansıdı. Çok zorlayan sahne olmadı, her şey zaten çok güzel tasarlanmıştı. Ben de içime sindirdiğim için zorlanmadan oynadım açıkçası. 

HELLO!: Son olarak “Benzersiz” seyircilerine ve sevenlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

E. Türkmen: Farklı bir film oldu. 
Tü e'de gerçekten benzersiz bir iş, filmimizi seyircilerin de seveceklerini d nüyorum. 

C. Hünal: Benzersiz yepyeni bir film, heyecanlı ve platolarından, arabalarından özel efektlerine kadar her şeyinin Konya'da yapıldığı bir Türk filmi... Bu gerçekten özel bir ayrıntı. Benim çok gururlandığım ve hepimizin umarım gurur duyacağı bir iş ve kendine Türkiye'de kült filmleri tarihinde ciddi bir yer bulacağına inanıyorum. 

HELLO!: İskoçya, Amerika ve Londra'da okudunuz, sinema eğitimi aldınız... ABD'de çeşitli kısa filmlerde rol aldınız. Senaryo analistliği yaptınız. Bu süreç sizin sanat an- 


layışınıza neler kattı? p 


C. Hünal: Çok değişken bir eğitim z & & 
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“Hikaye çok ilgi çekici geldi. Tıbben filmde geçen, böyle bir rahatsızlığın olduğunu senaryoyla öğrendim. Daha sonra kadro ilgimi çekti ve son olarak da yeni oluşumlara destek olmak hoşuma gittiğinden ““Evet”' demeye - karar verdim.” 
Ekin Türkmen 
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“Atlı okçuluk benim için bambaşka bir tutku, Atları çok seviyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek için çok fedakarlık yaptım.” Cemal Hünal 


sürecim oldu çünkü aslında istediğimi alamıyordum. Sanırım bir okulun bir hoca- nın bir öğrenciye verebileceği en iyi şey öğrenmek istediğini hangi başlık altında hangi doğru yazarları okuyarak öğrenebileceği konusuna yönlendirmesi. 

Çoğumuz öğrenmek istediğimiz şeylerle ilgili doğru kaynaklara ulaşamıyoruz, en büyük sıkıntı bu. O yüzden benim eği- tüm sürecim biraz çeşitli oldu, ben üniveriteyi bitiremedim çünkü çok fazla daldan dala atlıyordum.Öğrenmek stediğim çok şey vardı, yazar olmak istiyordum. Bir yazma sınıfına girmek bunun için yeterli olmayacaktı, çok daha fazlasını görmem gerekiyordu. Temel dünya mitolojisi konursunda bir fikrim olması gerekiyordu bence mesela... 

O yüzden tek bir sınıfta bitirebileceğim konu başlıkları olmadı hiçbir zaman. Genel olarak uğraştığım dallar olan antropoloji v sanat tarihini oyunculukla, yazarlıkla ve netmenlik hayaliyle bir araya getirdiğim zaman en azından bir şekil oluşabiliyordu kafamda. Yani senaryo analisti olarak çalışma- 


ya başladım. Görünüşe göre kafam bu yönde doğru çalışıyordu. *Benzersiz'in senaryosu bana geldiğinde ben 'Paramparça'da son derece yoğun bir sette işe başlamıştım, eşim doğum yapalı 3-4 ay olmuştu. Hani Konya'da uzun metraj falan, iki aydan daha uzun sürecek bir sette çalışmak konusunda h r motivasyonum yoktu, emin olabilirsiniz. Aklımın kenarından bile geçmedi. Senaryoyu bana ulaştırmak istediler ben teşekkür ettim ve “Hayır” dedim. Sonra menajerimin ısrarlarıyla senaryoya bir bakma- ya karar verdim. 

Açıkçası “Ağabey, şartları zorluyorlar, senaryoyu bir oku” dedi. Birinci sayfasında hemen çarpılmıştım. Benim bir senaryoda görmek isteyeceğim çok şey vardı. Ve ikinci sayfada, üçüncü sayfada, 45. sayfada, 90. 
sayfada ve sonuna kadar.. 

Çok hoşuma gitti, hiç böyle bir senaryo okumamıştım. Çok sağlam hikaye bir kere. 
Çok iyi kurgulanmıştı. Ve oyunculuk için çok enteresan fırsatlar veriyordu. Benim için kaçınılmaz bir projeydi ve uma- > rım tüm neticesi de “benzersiz” olur. 


“Benim yaşam felsefem hayatımda kendini biraz erken belli etti. Çok da basit oldu. Önce yat kalk, şükret. Sonra da sana verilen zamanda yapabileceğinin en iyisini yap. Bir üçüncü bulamadım daha.” Cemal Hünal 


HELLO!: Oyunculuğa “Ekmek Tekne- s? dizisiyle başladınız. Bugünden geçmişe baktığınızda neler hissediyorsunuz? 

E. Türkmen: Çok güzel işlerde oynadığımı, çok güzel dostluklar kurduğumu görüyorum ve biraz da özlüyorum eski günleri... 
15 yıldır heyecanımı biraz kaybettim, TV artık eskisi gibi heyecanlandırmıyor beni fakat yeni yapılan internet dizileri beni yeniden aşka getirdi açıkçası. 

HELLO!: Film, dizi, tiyatro dünyası sizin dünyanıza neler kattı? 

E. Türkmen: Çok fazla şey kattı. 17 yaşında Istanbul'a geldim ve tiyatro, dizi, sinema, derken her şeyle iç içe birlikte bü düm. Fakat oyunculuk benim için hiç bir zaman merkezim olmadı, ben hayatı yaşamayı, yeni şeyler deneyimlemeyi, insan ilişkilerini gözlemlemeyi ve araştırmayı, yazmayı daha çok seviyorum. 

HELLO!: Bu alanda nasıl var olduğunur- 


zu düşünüyorsunuz? 

E. Türkmen: Yaptığım her şeyi çok severek yapıyorum. Elimin ucuyla hiçbir şey yapamam, her şeye tutkuyla bağlanmam gerekiyor. 

HELLO!: Bugüne kadar oynadığınız rollerde en çok sizinle örtüşen ya da en zıt karakter hangisiydi? 

E. Türkmen: En sevdiğim Osman Sınav'ın “Hatasız Kul Olmaz' dizisindeki “Oya” karakteriydi ama maalesef kısa sürdü. 

C. Hünal: Gerçekçi olmak gerekirse oynadığım rollerden ne kadar etkilendiğim, senaryonun ne kadar iyi olduğu, hikayenin ne kadar gerçekçi olduğuyla doğru orantılı her zaman. Ben bunu şu şekilde tasvir etmeyi seviyorum; bazı roller var oynuyorum sahnede bırakıyorum veya sette bırakıyorum. Tek başıma eve dönüyorum. Bazı roller var gölgen gibi peşinde de değil seninle beraber geliyorlar, seni işgal ediyorlar 


bir süre. Mesela 'eczacı” o rollerden biriydi benim için. 

HELLO!: Bir rolü seçmenizdeki ana kriterler neler? 

E. Türkmen: Valla ben de tam açıklayamıyorum. Bir yerinden seviyorum işte. Berbat bir işi sırf sevdiğim bir oyuncu var diye kabul edebilirim ya da sevdiğim bir yönetmen varsa senaryoya inanmasam da oynayabilirim 

C. Hünal: Bu rolü oynamak istememdeki en önemli etkenlerden bir tanesi bir kere son derece riskli bir rol. Zor bir rol. Hani çok fazlasıyla zeki fakat öngörülemez bir karakter düşünün. Ve büyük bir travma neticesinde görsel hafızasını kaybedip hayata çok yanlış bir yerden tekrar başlıyor. 

Aynı hikaye içerisinde çok fazla değişkenleri olan bir karakter... Bu kadar çok imkanı, iyi yerleştirilmiş ve çalışabilir bir şekilde değerlendirmek benim kaçır- >> 


Cemal Hünal ile filme bir yolculuk yaptık: “Hollywood bile yeni yeni kahramanlık kavramını sorgulamaya, inceden ti'ye almaya başladı. 
“Benzersiz'de baş kahramanın da klişe bir kahraman olmasını beklemek saçma olurdu. Kahramanı da 'benzersiz' bir film yani.” 
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Önü fiyonklu siyah beyaz elbise, Self 
Portrait/V2K. Küpeler, 
By Zeyn. Ayakkabılar, 
Aldo. 


“Ailem, kız kardeşim ve bana mütevazı bir hayat yaşamayı, yardımlaşmayı ve 


iyiliği öğretti. Kardeşim Esin'le birlikte dedemin ve babaannemin isimleri adına Sultanahmet'te kız öğrenci yurdu açtık.” Ekin Türkmen 


mak istemeyeceğim bir fırsattı. 

HELLO!: “Bir hastalık bence ünlü olmak, sürekli görülmek, beğenilmek... Ve odak noktası olmak istiyor bu hastalığa yakalananlar” demiştiniz. Pekiyi şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

E. Türkmen: Oyunculuğu çok sevmeme rağmen ilgiden, gözlerin üstümde olmasın- dan hiç hoşlanmıyorum. Sahneden inince beni kimse görmesin istiyorum. Ben çok içe dönük birisiyim aslında. Günlük hayatımda ilgi çok utandırıyor, rahatsız ediyor. 

HELLO!: Yaşam felsefeniz nedir? 

E. Türkmen: Mutlu olmaya çalışıyorum herkesin hayata geliş amacı olduğuna inanlardanım, onu bulmaya çalışıyorum, ilham alıp vermeye çalışıyorum. 

C. Hünal: Benim yaşam felsefem hayatmda biraz erken kendini belli etti. Çok da basit oldu. Önce yat kalk, şükret. Sonra da sana verilen zamanda yapabileceğinin en iyisini yap. Bir üçüncü bulamadım daha. 

HELLO!: Atlı okçuluk devam ediyor... 

GC. Hünal: Atlı okçuluk benim için bambaşka bir tutku. Hatta öyle ki bu ilgi alanı bir iş haline de getirdim, benim için gerçek bir tutku. Atları çok seviyorum ve ken- 


dimi bu konuda geliştirmek için çok fazla fedakarlık yaptım. Ve genel atçılık camiasında kimsenin aklına gelmeyen şeyleri öğrenmek istiyordum. Onlarla sağlıklı bir iletişim içerisinde olmak, atlarla konuşabilecek kadar anlayabilmek, gözünün içine bakıp dertlerini çözebilmek ve aynı zamanda savaş sanatları tabii... Bunların hepsi herhangi bir erkek çocuğu için kaçınılmaz bir şekilde cezbedici. Yani at ve ok/yayı bir araya getirdiğinizde çok müthiş bir oyun platformu çıkıyor ortaya. Yaklaşık bir buçuk sene önce yeni bir kulüp kurduk: Mavi At Binicilik Merkezi. Ve atlı okçuluğu Türkiye'de çok geliştirdik. Türkiye'de atlı okçuluğu ilk başlatan sporcuyum. Nerden aklına geldi dersen, kan çekti ama benim için çok büyük bir tutku. Oğlumun doğumundan beri yoğun bir şekilde idman yapamıyorum. Çok form- dan düştüğümü söyleyemem ama istediğim sonuçları alamıyorum. Yine de sürekli aklımda, kalbimde, yine haftanın birkaç günü çiftlikteyim ve yine bahçede ok atıyorum ve yine idman yapıyorum. Yine çok yüksek standartlar var aklımda. Çok güzel bir okul oldu Mavi At Binicilik Merkezi, çok iyi öğrencileri var. Iki-üç sene içinde birkaç tane 


şampiyon çıkardı. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Devam ettirebilmeyi ümit ediyorum. 

HELLO!: Dedeniz ve anneanneniz adına öğrenci yurdu açtınız... 

E. Türkmen: Annem resim yapıyor ve çok yetenekli, doğayı, seyahati, hayvanları çok seviyor. Yaşam enerjisi çok yüksek. Kanseri bile atlattı, çok güçlü, neşeli bir kadındır. Babam daha içe dönük, çok çalışan, insanlara çalışma alanları yaratan, yardımsever biridir. Kız kardeşim ve bana mütevazı bir hayat yaşamayı, yardımlaşmayı ve iyiliği öğrettiler. Kardeşim Esin'le birlikte dedemin ve babaannemin isimleri adına Sultanahmet'te kız öğrenci yurdu açtık. Bizim yaptığımız işlerin içinde mutlaka sevgi vardır ve bu yurtta da öğrencilere evlerin- deki gibi ya da eksik olan aile sevgisini hissetürmek istiyoruz. Tüm ailemiz de Hİ bu işin içinde, bize destek oldu. 
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özel dokulu ahşap yüzeyi ile özlenen doğ 


Terra 


gün doğaya dokunmanın huzurunu sunan tasarım, sıcak kestane tonları ve 


mat kulplarıyla mekanda davetkar bir atmosfer yaratıyor. Terra'nın fonksiyonel detayları ve sıcak atmosferi, mutfağı hem yemek yapmak hem birlikte keyifli 


vakit geçirmek için yaratılmış bir yaşam alanına dönüştürüyor. 
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SOYLU GÜZELLER 


MODADA 


Gore: güzellik ve XXI. yüzyılda başarının vazgeçilmez önkoşulu marka yönetiminde- ki başarı, kendilerine moda dünyasında yer edinen bir grup kraliyet ailesi mensubunu öne çıkarıyor. Kendi kurduğu ünlü çocuk-giyim markasını 20 yıldır başarıyla yöneten Yunanistan Prensesi Marie-Chantal'ın izinden giden; milenyum doğumlu havalı çocuklardan oluşan yeni jenerasyona mensup Marie-Chantal'ın kızı Olympia ile Prenses Diana'nın yeğeni Leydi Kitty Spencer, Dolce & Gabbana defilesinde boy gösterdiler. Bu arada efsanevi Monako Prensesi Grace'in torunları; Gucci'nin ilham perisi sıfatını taşıyan Gharlotte Casiraghi ile bir tasarımcı olarak tanıdığımız Pauline Ducruet, soylu hanımların sadece muhteşem elbiseler giyen prensesler olmaktan çıkıp bu elbiselerin yaratıcısı olabildiklerini de kanıtladılar. Hİ 


Monako'nun soyluları, geleneği kendilerine has modem bir stille birleştirmek konusunda ustu. 


Pauline Ducruet 


MN Alix de la Comble, 
Monako Prensesi Stephanie 


m Charlotte ğ ge 


pi Ducruet, Monako'nun pr-Casiraghi NK 


rılalı Grimaldi Ailesi üyelerinin 

modadaki yaratıcılık genini devralmış ve yeteneğiyle öne çıkan bir soylu. Her şey aslında bir Hollywood yıldızıyken Monako Prensi ile evlenip prenses unvanı alan Grace Kelly öm ile başladı. Aktris, dünyanın en sevilen çantalarından biri olan Hermös “Kelly'nin ilham perisi. Ailenin yeni Jenerasyonu ise Grace Kelly zarafetini daha sportif ve güncel bir tarza uyarlıyor. Gençlerde eski dalış şampiyonu olan 23 yaşındaki Pauline, Altered Designs isimli, kendisi gibi aktif genç kadınlara hitap eden, rahat şık stilde ürünlerin yer aldığı bir mar- ) kanın sahibi. Internet üzerinden satlan ürünler arasında kısa tişörtler, bol pantolonlar ve yırtık jean'ler bulunuyor. New York'a gidip moda okulunda eğitim almaya başlamadan önce Vogue ve Louis Vuitton'da staj yapan Pauline, en büyük ilham kaynağının annesi Prenses Stephanie olduğunu söylüyor. Geçmişte Vogue, Vanity Fair hatta HELLOVnun kar- / pi deş dergisi Hola!'ya kapak olmuş, | herkesin çılgınca takip ettiği Prenses Stephanie, bir zamanlar Pool Position mayo markasına da imza atmıştı. 

Pauline'in diğer ilham kaynağı ise kuzeni, Gucci'nin eski yüzü ve par- 


füm, makyaj ve giyim reklamlarının | 
yıldızı 30 yaşındaki Charlotte Casirag- U 5 
hi. Prensesin Gucci'yle ilişkisi, Ital- | | yan markasının ünlü yaratıcı yönet- K yi meni Frida Giannini'nin onun ma- V ha 


nejdeki marifetlerini ve güzelliğini keşfetmesiyle başlamış. Giannini'nin ifadesiyle “çok iyi bir binici olan Gharlotte'tun aile geleneklerini 

kendine has modern bir tavır ve 

sülle | birleştirebilmesi” sebebiyle 

Gucci'nin binicilik dünyasındaki elçisi olan Charlotte, kendi fikirlerine dayanarak tasarlanan Gucci marka kıyafetlerle uzun süre manejlerde boy göstermişti. Charlotte'un erkek kardeşi Andrea Casiraghi'nin 

eşi olan Tatiana Santo 

Domingo ise Muzungu 

Sisters isimli bir online 

moda portalının eş kurucusu. Tatiana, sitesinde 
Bali'den Brezilya'ya uzanan coğrafyadaki gezilerinde keşfettiği yerel zanaatkarlar tarafından üretilen ürünlere yer veriyor: “Sattığımız her şey gerçek anlamda etnik. Bu ürünleri üreten tüm zanaatkarları kişisel olarak tanıyoruz ve 

sadece sevdiğimiz şeyleri satıyoruz.” 


e AI 
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İ o YUNANİSTAN 
MUHTEŞEM PRENSES 


merika'nın ünlü işadamlarından birinin kızı olan Marie-Chantal Miller, eski Yunanistan Kralı'nın oğlu Veliaht Prens Pavlos'la ilk buluşması için annesinden Chanel marka bir takım ödünç almış. 1995'te Londra'da gerçekleşen düğünleri ise ışıltılı, asil ve kusursuz bu birlikteliğin ilk adımı olmuştu. 

Beş çocuk annesi Marie-Chantal, “Hayatım boyunca etrafım moda mar- i kalarıyla çevriliydi. Bu sebeple iş ola- i v ye rak modayı seçmem çok da şaşırtıcı değil” diyor. 2000 yılında üçüncü çocuğuna hamileyken kendi adıyla anılan lüks çocuk-giyim markasını yaratt. 2003 yılında ilk mağazasını açtı. Günümüzde tasarımları dünyanın birçok ülkesinde üst düzey mağazalarda satılıyor. Son olarak ise M&S için bir koleksiyon tasarladı. 


“Her zaman bir yerlerde cok özel birisine rastlama ihtimalimi göz önünde bulundurarak giyinirim” diyor Dolce & Gabbana ve Michael 

Kors modeli olan Yunanistan Prensesi Olympia. 
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Henüz çocukken Marie- 
Ghantal markasının yüzü; şimdiyse 21 yaşında genç bir kız olan Olympia da beklendigi üzere annesinin ayak izlerini takip ediyor. Olympia, “Her zaman bir yerlerde çok özel birisine rastlama ihtimalimi göz önünde bulundurarak giyinirim” diyor. 

Zamanın ruhunu yansıtan stili sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edilmiş olacak ki; Mikonos veya Bahamalar'ın açıklarındaki yat gezilerinde ya da Valentino defilesini ön sırada izlerken göründüğü Instagram profilini tam 100 bin kişi takip ediyor. 
Ozenle tasarlanmış upuzun bir moda çekimi tadındaki hayatıyla tasarım dehası Michael Kors'un da dikkatini çeken Olympia, tasarımcının New York'ta çekimi tamamlanan The Walk” 
isimli bir dijital reklam kampanyasında yer aldı. Ayrıca Dolce&Gabbana'nın son defilesinde ilk kez podyuma çıktı. 

Bu arada Olympia'nın amcası Prens Nikolaos'un eşi, Yunanistan'da yaşayan ve Yunan modasının dünyadaki temsilcisi konumundaki Venezuela doğumlu Prenses Tatiana ise TRIA isimli web sitesinde satışa sunulan lüks mücevherat, giysi ve ev aksesuarlarıyla Yunan zanaatkarlarını dünyaya tanıtma çabasında. 
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Beş çocuk annesi Marie- 
Ghantal, “Hayatım boyunca etrafım moda markalarıyla çevriliydi. Bu sebeple iş olarak modayı seçmem çok da şaşırtıcı değil” diyor. 


BÜYÜK BRİTANYA 


MİLENYUM MODELLERİ 


B" İngiliz gülü kadar narin duruşları, asil soy ağaçlarıyla dikkatleri üzerlerine toplayan Leydi Amelia Windsor ve Leydi Kitty Spencer'ı Cambridge Dükü ve Düşesi'nin düğününde ya da bu yılın başında olduğu gibi bir Dolce & Gabbana defilesinde podyumda görmek mümkün. 

Bohem stilleriyle öne çıkan iki aristokrat, bu yıl Italyan markasının '##D&G millenials” isimli reklam kampanyasının da yıldızlarıydı. Prens William'ın annesi Leydi Diana tarafından kuzeni olan Kitty ve Kraliçenin kuzeni Kent Dükü'nün torunu olan 21 yaşındaki Amelia, yeni jenerasyonun poster kızları olarak sosyal medyada binlerce takipçiye sahip. Ilk kez üç yıl önce katıldığı Bal des Debutantes'te giydiği masalsı Elie Saab kostümüyle dikkat çeken, Edinburgh Universitesi'nde dil bilimleri öğrencisi Amelia, Glastonbury'deki bol şamatalı hafta sonu eğlencelerinin aranan ismi. 

Cambridge Düşesi'nin favori çizme tasarımcısı Penelope Chilvers için bir kısa filmde de oynayan Amelia, bu filmde göbeğini açıkta bırakan bir Flamenko elbisesi içinde ve ayağında çizmelerle Andalusya'da festival eğlencelerine kendisini kapturmış şekilde görülüyordu. Bir sonraki adımının ne olacağı sorulduğunda Amelia, işin daha çok arka planıyla ilgilenmek istediğini belirtiyor: “Yaratıcı olan her işin içinde olabilirim. Bu, tekstil üretimi de olabilir, bir defilenin organizasyon ayağı, perde arkası da...” 

Bu arada Storm model ajansıyla sözleşme imzalayan arkadaşı Kitty, iş ve arkadaş çevresi tarafından sorumluluk sahibi ve ayakları yere basan, mütevazı kişiliğiyle saygı görüyor. HELLO!'nun kardeş dergisi HFM'nin de içine dahil olduğu birçok dergiyle çekim yapan Kitty'nin annesi de eski bir model. Leydi Diana'nın erkek kardeşi Farl Spencer'ın ilk eşi olan Victoria Lockwood, kızının beş yıl önce birlikte yaşadıkları Cape Town'dan ayrılıp tek başına Londra'ya taşınıp burada başarılı olmasıyla gurur “XX duyuyor. Büyük bir enerjiye sahip olan güzel, kendi çabasıyla üst düzey tasarımcılarla ilişkiler kurmuş. Şimdilerde ise moda haftalarındaki defileleri ön sıradan izleyen bir soylu ve Emirates Havayolla- 
4 Tı gibi markaların elçisi kim- 
, liğiyle de aranan bir model. 


Leydi Amelia ve 
Leydi Kitiy, modellik de yapsalar, bir kraliyet davetine de katılsalar, ilgiyi üzerlerine toplamayı başarıyorlar. 


Kitty Spencer 
(solda) Leydi 
Amelia (sağda) 
her ikisi de Dolce 
& Gabbana'nın 
Sonbahar 
Kış 2017-18 o ö; 
koleksiyonunda Ş podyuma çıkmıştı." xi 
A 


TAYLAND 


İPEK KADAR 
YUMUŞAK BİR STİL 


K Maha Vajiralongkorn'un 30 
yaşındaki kızı, ülkesini bir moda tasarımcısı olarak temsil ediyor. Prenses Sirivannavari, karmaşık, çok renkli ve çok işli brokar ve ipekten üretilen tasarımlarıyla moda dünyasında öne çıkıyor. Thai geleneklerini modern bir bakış açısıyla yorumlamayı seven prensesin ilham kaynağı ise Ipek Kraliçesi” unvanına sahip olan babaannesi. 84 yaşındaki Kraliçe Sikirit, bu unvanı geleneksel Thai kumaş üreticilerini desteklemesi sebebiyle almış ve kendi zamanının en güzel kadınları arasında gösteriliyormuş. Torunu da en az kraliçe kadar stil sahibi olduğunu Paris'te düzenlediği defilelerle kanıtladı. Ilkini Kraliçe Sikirit'in 1950ler ve 60'lardaki resmi ziyaretlerinde giydiği unutulmaz elbiselere imza atan Pierre Balmain'in himayesinde 2007'de gerçekleştiren Siri, tasarımlarında sadece ülkesinde üretilen tekstilleri kullanmakla kalmıyor, üreümde de geleneksel Thai tekniklerini kullanıyor. Orneğin markanın clutch çantaları ve ayakkabıları böcek kanatlarıyla süsleniyor. Doğal olarak ölmüş böceklerin toplanıp kanatlarının birer süsleme aracı olarak kullanıldığı bu sanat, çok ünlü bir Thai geleneği. 
Markanın ambleminde ise Thai soyluluk ve iyi şans simgesi olan tavus kuşunu görüyoruz. 


Prenses 
Siri, Parisli efsanevi moda markası 
Balmain için de tasarım 


yaptı. 


eçmişte İsviçre'de bankacı olarak çalışan Savoy Prensi Filiberto, son Ital- ya Kralı'nın yakışıklı torunu. 
Şimdilerde ünlü Fransız aktris Clothilde Courou ile evli olan 
44 yaşındaki prens, yaratıcı ruhunu öne çıkarınca kendisini moda dünyasında bulmuş. 
Monte Carlo'da yaşayan Fili- 


berto kendisini bir girişimci, prodüktör, yazar ve hayırsever 


olarak tanımlıyor. Moda da bu listeye yeni eklenen meziyeti. 
Yatırımları arasında Prince Tees isimli bir moda markası bulunuyor. “Royal Punk” 
gibi iddialı sloganlarla tanıtılan marka, pamuk ve kaşmir karşımı kıyafetler üretiyor. 
“Yok Böyle Dans'ın Italyan versiyonunun şampiyonu da olan Filiberto, bir prens olmanın kendisine iş dünyasında belli kapıları açıp açmadığı sorulduğunda akılcı bir cevap veriyor: “Açmadığını söylemek yalan olur ancak satacak ya da üzerinde konuşacak ilginç bir ürününüz yoksa, o kapılar çaburcak kapanıveriyor.” 
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Ünlü modeller Çağla Şıkel, Özge 
A ile oyuncu Gonca Vuslateri 


ve genç kızların yeni sevgilisi Barış 


< , Murat Yağcı fırtına gibi esti. 


*. 
“AMME a akan Akkaya 'm 5 
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HAKAN AKKAYA 


NEW YORK'U 
KIBRIS'A TAŞIDI 


Moda tasarımcısı Hakan Akkaya, 

New York Moda Haftası'nda dünya devleriyle aynı ln ilk kez sunduğu Freedom /Özgürl Hük” koleksiyonunu, bu kez Merit Intemational'da bir sosyal sorumluluk çalışması kapsamında sergiledi. 


Ki Kıbrıs'ta bugüne kadar görülmemiş Li sahne dekoru ve görkemli şov ile Merit Park Hotel'de gerçekleştirilen defilenin 202 bin TL'lik geliri, Merit International'ın 

sorumluluk çalışmalaosamında Lefkoşa Çocuk Yuvası'na bağışlandı. 400 
m”lik dev podyumda, ünlü top modeller Çağla Şikel ve 
Ozge Ulusoy, ül oyuncu 


Gonca Vuslateri ile genç kızların yeni sevgilisi Barış Murat Yağcı fırtına gibi esti. Kadın ve erkek koleksi onu olarak toplam 108 parçadan oluşan ve Hakan Akkaya'nın 'Kıbrıs çıkarması? olarak nitelendirilen defile, etkileyici sunumu ile izleyenleri şaşırttı. Toplam 
30 mankenin görev aldığı defilede kullanim podyum 

için İstanbul'dan özel 


Sanat, sosyete ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren defilede adeta bir ünlüler geçidi yaşandı. 
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Defileyi büyük — 

bir ilgi ile izleyen Ğ 
Defne Samyeli'ne — iki güzel kızı Deren ve Derin Talu eşlik etti. Stillerinde annelerinin izinden giden Deren ve 
Derin, tıpkı Samyeli gibi baştan ayağa siyah tercih etmişlerdi. 


“BM YasemimTibuk, Murat Tibuk, “” Hanzade Özbaş, Hande Tibuk, Duygu Tibuk 


New York Moda Haftası'nda dünya devlerinin yanında Türk modacı olarak büyük ses getiren Akkaya'nın koleksiyonu, 


" Kuzey Kıbrıs'ta da ayakta alkışlandı. 


ses-ışık sistemleri getirilirken, Kıbrıs'taki birçok demir atölyesi özel dekor için geceli gün- 
) & & 


Yemencioğlu yaptı. Sahne dekoruna Mimar Engin Ozmen 
Imza attı. 


Çağla Şıkel, yakın 


düzlü tam vardiya çalıştı. Sanat, sosyete ve iş dünyası- arkadaşı Hakan Hazırlıkları haftalar öncesin- nın önemli isimlerini Kuzey Akkaya'nın baş den başlayan ve New York so- o Kıbrıs'ta bir araya getiren, tam modellerinden kaklarının ruhunu yansıtan de- bir ünlüler geçidinin yaşandı- biriydi. Unlü model, kor için 50 kişilik ekip çalıştı. ğı defileyi izleyenler arasında hem taşıdığı Koreografisini Uğurhan Defne Samyeli ile modellik ya- kostümü hem de Akdeniz'in üstlendiği defile- o pan kızları Deren ve De- İH yürüyüşüyle deyim nin moda direktörlüğünü Mert rin Talu da vardı. yerindeyse podyumu 

alevlendirdi. 


yakı 5 


p İstanbul'un kalbi 
Beyoğlu'nda 


iyalapaşı 


—— İSTANBUL — 


TAM DAMAK TADINIZA UYGUN 
BIR YATIRIM FIRSATI... 


Piyalepaşa İstanbul; kafeleri, restoranları, sinema salonları ve Alışveriş Sokağı'yla semt hayatından beklediğinizden fazlasını sunuyor. 
Sadece Beyoğlu'nun kalbinde bir ev değil, kazançlı bir yatırımın da sahibi olmak isterseniz 


size özel ödeme koşullarıyla Piyalepaşa İstanbul'a bekleriz. 


Satış ofisi ulaşım bilgileri için telefonunuzla OR kodu okutunuz. 
< ir 


e 


0850 622 04 04 - (0212)212 0404 | piyalepasa.comutr 


M Kaan - Beste - Mustafa - Begüm Yurttaş, Batuhan - Oya - Nabi Güneş 


GEZGİN ÇİFT BEGÜM YURTTAŞ - BATUHAN GÜNEŞ”TEN 


00 w 00 


YOLCULUK HAVASINDA DUĞUN 


Yatırımcı işadamı Mustafa - Beste Yurttaş çiftinin kızları Begüm Yurttaş, işadamı Batuhan Güneş ile Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenlenen ve teması yolculuk olan harika bir düğünle dünyaevine girdiler. 


M Begüng Yurttaş -Bötuhal Güneş 


V ve fotoğraf sanatçısı Begüm Yurttaş ile ünlü bir İtalyan firmasının Ortadogu koordinatörü olan Batuhan Güneş'in nikahını Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar kıydı. Begüm Yurttaş'ın gelinliği Zuhair Murad imzasını taşıyordu. Nikah sonrasında düzenlenen kokteylde Swin 
Group sahne alırken, nikah yemeğinde de Tarık Sezer ve orkestrası konuklara müzik ziyafeti sundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşen after party'de Single Ladies görsel show ve ritmik müzikleri ile sahneye çıkarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 450 seçkin konuğun katıldığı düğün töreni için tüm ayrıntılar en ince detaylarına ka- 


dar düşünülmüştü. Tema olarak 'Aşka Yolculuk-Pusula” seçilmişti. Düğünün gerçekleştirildiği Swissotel The Bosphorus Istanbul'un muhteşem manzaralı Sultan Park Koru'sunun büyülü havası şık bir salon düğününe ev sahipliği yaptı. 

Davetlileri, hava yolları hostesleri karşıladı ve her biri ayrı isim taşıyan masalara yönlendirildiler. Masalar isimlerini dünyanın farklı bölgelerinden alıyordu: Endülüs, Amazon, Afri- ka, Toskana. 

Minibüs şeklinde tasarlanan fotoğraf panosunda gezgin çift ile birlikte poz veren davetliler çok eğlendi. Çift, bala- İH yı için Seyşeller'i seçmişti. 


MUSTAFA CANTÜRK 


ilgün — Öner Tüzün 


"Aşka Yolculuk 
Pusula” temalı düğün konukları büyülerken dünyayı siir ve 

keşfetmeyi seven çift balayı için Seyseller'e 


M Feryal Gülman 


Ep ç Re Si — 
MECESibel — Ercan ği 
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EKİN GÜRGEN - OĞUZHAN ÖZDEN 


BALAYI BALİ'DE 


Adil - Ece Özden çiftinin oğulları Oğuzhan Özden ile Mine Bursa ve Cenk Gürgen'in kızları Ekin Gürgen, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen renkli bir düğün töreniyle evlendi. 


A“ - Ece Özden çiftinin oğulları, Alman Rasch ve 
Hannahome ortaklığında kurulan Ravena duvar kağıdı fabrikası- nın kurucusu ve ortağı Oğuzhan Özden ile Mine Bursa ve Cenk Gürgen'in kızları Ekin Gürgen'in Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen renkli düğün töreni, iş dünyası ile sosyal yaşamın 


tanınmış isimlerini bir araya getirdi. İlknur Zorlu, Gamze Bursa, Dario Rasch ve Oğuzhan Ünal'ın nikah şahitliğini yaptığı genç çift, kıyılan nikahın ardından tüm konukların alkışları eşliğinde ilk danslarını yaptılar. Düğün pasta- 


sının kesilmesinin hemen ardından konukları için kısa bir konuşma yapan genç çift, bir ömür boyu sürecek olan bu özel günlerinde mutluluklarını paylaştıkları için misafirlerine teşekkür etti. 
Tüm detaylarının CPM Organizasyon şirketinin üstlendiği dü- gün daveti, oldukça renkli bir ortamda gerçekleşti. Vakko imzalı gelinliği ile adeta bir kuğu zarafetinde olan Ekin Gürgen, hiç kuşkusuz gecenin en ilgi çeken ismi oldu. Ekin Gürgen - Oğuzhan 
Özden çift düğünün ardından balaylarını geçirmek üzere 


Bali'ye gitti. Hİ 


Düğün, Beykoz 
Kundura Fabrikası'nda oldukça renkli bir orlamda gerçekleşti. 
Düğün pastasının kesilmesinin ardından genç çift, bu özel günde mutluluklarını paylaştıkları için misafirlere teşekkür etti. 
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nkara cemiyet hayatının sevilen ismi Beril Akçay, yazları Bodrum'da kışları da Los Angeles'taki hayatıyla hep bir koşuşturma içinde. 
Şimdilerde yarattığı markası SugarBabeLosAngeles için Türkiye, ABD ve Polonya arasında mekik dokuyor. Holiywood yıldızlarıyla kapı komşusu ve yakın arkadaş olan Beril Akçay ile yeni markası, ünlülerle dostluğu ve güzellik üzerine sohbet ettik. 
HELLO!: Ankara doğumlusunuz. 
Amerika'ya ilk seyahatiniz 11 yaşında yabancı dil eğitimi için olmuş. O dönemden bugüne Amerika sizi nasıl etkiledi? KADIN 
Beril Akçay: Amerika ile ilk tanış- YAP 


mam yaz okulu için gittiğim Kaliforni- 


yn yaz okulu için güğüm Kaliorm YA HAZIRLANIYOR ÇAY, ya nıversitesiı nde ngı IZce Kursunda basladı. Evet 11 yaşındaydım, çocuk. | “me MAKSİMALİSTİM AMA HER ŞEYDEN 


tum tam manasıyla. Daha sonra ise her p | m Sİ u f sene yaz tatili başlar başlamaz erkek ONCE MUTLU OLMAK ONCELIĞİM D © kardeşim ve ben soluğu Amerika'da almaya başladık, hatta arkadaşlarımız da bize katılıyordu birçok zaman. Liseyi Türkiye'de tamamladıktan sonra da işletme eğitimi almak için bu sefer daha uzun süreli olarak Amerika'ya gittim. 
Yani öğrencilik hayatımın önemli bir kısmını oluşturmuştur orada aldığım eğitim. Ama bence en önemlisi; çocukluk yıllarım ve çocukluktan çıkan genç kızlık yılları; işte bu serüven tam manası ile orada geçiyor... 
HELLO!: Los Angeles'ta yaşam nasıl geçiyor? Amerika - Türkiye arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? 
B. Akçay: Rengarenk! Evet rengarenk ama biraz fazlasıyla yoğun... Bir taraftan iş hayatı bir taraftan hiç durmayan sosyal yaşamım ve de günlük alışkanlıklar derken tanıdığım en meşgul insanlardan birisi kendimim desem abartıyor olmam. 
Bir taraftan benzerlikleri bir taraftan farklılıkları ama sonuçta iki ayrı dünya N arasında iki farklı hayatı sığdırmaya ça- Tİ, | | | |! 
lışıyorum. Los Angeles'taki hayatım genel hatları ile oldukça düzenli, zaten öyle olmasa birçok şeyi başarma şan- i İl rrrran yi İl | İl İ N ) 


sım da ortadan kalkar. Düzen, benim 

için tartışmasız hayatımın en önemli 

unsuru. Soyut somut her şeyde düzen 

olmalı benim için. Evlerim bir müze gibidir adeta, hiçbir şeyin yeri değişmez, 

hiçbir şey dağılmaz. Ofislerim de öyle, 

çalışanlarımdan da aynı disiplini bekle- 
| İl 
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rim. O nedenle benimle çalışmak kolay değildir. Profesyonellikten asla ödün rl - El vermem. Karşı taraftan da aynısını bek- r JI İl 

lerim. Amerika'da bunu daha rahat uy- vi ii Tİ Wi! 1 11gTn NI SANANINIL) 


gulayabiliyorum çünkü daha direkt ola- nl NU |! (1 | | , © & | | İli biliyorum. Tarz olarak herkes birbiri- N KANINI | ) â N N i ne karşı daha direkt orada. Türkiye'ye İN | | il | İ) e 1 UÜ, gelince huzur buluyorum tam manası | l © > ile... İple çektiğim zamanlar benim için N Wi WEN N ——. j ülkeme dönmek, ailemi görmek ve kendimi dinlemek... 
HELLO!: Hollywood'da pek çok ünlü ile tanıştınız... 
B. Akçay: Evet, gerçekten de sayısız ünlü ile tanıştım orada. Bir liste yapmaya kalkışsaam sanırım hepsini hatürlamam mümkün bile olamaz. ip 
O yüzden tanışmaktan en keyoğunluk hayatımın her bir parçasını etkiliyor. Işkolik bir yapım var. En yakınlarımı bile yeterince göremiyor, vakit geçiremiyorum. İş amaçlı hayatım süreklimobil bir.hal Yeçerkemozelmayatister; iStemezibundanıcıkıleniyora 


“Benim için en önemlisi ailem ve sevdiklerim ile pozitif unsurlar ile çevrili, sevgi dolu bir yaşam. Bundan daha önemli bir amacım yok. Hayat gerçekten de çok kısa. Bu sınırlı zamanı hırslar ve negatifliklerle değil, mutluluk dolu g0 ve 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yif aldıklarımı söyleyeyim: Morgan Freeman, kendisi ile Icon Awards ödül törenin- de röportaj yapmıştım, muhteşem bir insan. Gerard Butler da enerjisi süper birisi. Sharon ve Kelly Osbourne'u zaten çok severdim. Tanıştıktan sonra daha çok sevdim. Ünlü rapci LL Cool )J, tam manası ile muhteşem biri, Hollywood'daki en sevdigim isim desem doğru söylemiş olurum. En başta çok mütevazı. Paris Hilton ile ilk Can-Can parfümünün lansmanında tanışmıştık ama çok karşılaşıyoruz sosyal hayatın içinde. Ben Paris Hilton'un en popüler oldu-Şu ve Kim Kardashian'ın daha yeni ünlenmeye başladığı o dönemlerde ikili arasındaki bu popülerlik kupasının nasıl el değiştürdiğine birebir şahit olmuşumdur... Ama şu bir gerçek ki yazılıp çizilen her ne olursa olsun Kim Kardashian'ın çok iyi bir insan olduğunu bire bir biliyorum. Çok uzun se- neler kuaför ve gittiğimiz manikür salonu hep aynıydı, çok şeker birisi bu bir gerçek. 
Annesi Kris Jenner'ın saç tasarımcısı ve çok iyi arkadaşı olan Jorge Serrano benim de çok sevdiğim birisi ve saç tasarımcım. On- dan hep son dedikoduları almaya çalıssam da ser verip sır vermez. Sharon Stone ile bir dernek aktivitesinde tanışmıştık, gerçekte çok farklı olduğunu gördüm, çok sevmiştm. Hadi o zaman beni en çok zorlayan ismi de açıklayayım size: Jamie Lee Curtis. 


“Yazılıp çizilen her ne olursa olsun Kim 
Kardashian'ın çok iyi bir insan olduğunu bire bir biliyorum.” 


Pek de hoş bir tecrübe olmamıştı benim için, onu hiç unutamam. Tabii bir de günlük hayatta devamlı karşılaştığım ünlü isimler var. Mesela geçenlerde David ve Victoria Beckham kızları Harper ile benim de çok sevdiğim Bouchon'da brunch'taydılar, benim yan masamda... Victoria tamamen makyajsız olduğu için David yanında olmasa nerdeyse tanımayacaktım. 

HELLO!: Los Angeles'ta kendi markanızı kurdunuz. Bu sürece nasıl geldiniz? 

B. Akçay: SugarBabelLosAngeles, adı gibi Los Angeles'ta doğmuş, gelişmiş ve hayata geçmiş muhteşem bir proje. Kendi vizyonumu yansıtacak ve yaratıcılığımı ortaya koyacak bir iş yapmak çok istiyordum. Ekibim ve ben uzun çalışmalardan ve hazırlıklardan sonra SugarBabeLosAngeles'i haya- 


ta geçirdik. Hedefimiz kozmetik dünyasında yeni bir çığır açmaktı. Renklere ve renk pattern'lerine karşı bir düşkünlüğüm var. 
Yaratıcılığımı bu yönde kanalize etmek çok hoşuma gidiyor. Ruj ve oje serisinden oluşan SugarBabe için renklerde ve tonlarda mükemmelliyeti yakalamak temel prensip. 
Ama bunun yanı sıra onu özel yapan diğer nokta ise 'Made in USA' olma özelliği taşıyor olması. Içeriğinde zararlı kimyasal maddeler bulunmaması, aynı zamanda hayvansal yağ içerikli maddeler de bulunmuyor. 
Hatta oje line'ımız tamamen vegan. Bir de kalıcılıkları öyle yoğun ki, kullanan kişiler- den hep bu yönde sayısız övgüler alıyoruz. 

HELLO!: “Güzellik” kavramını nasıl degerlendiriyorsunuz? 

B. Akçay: Güzellik detaylardadır. Karşı olduğum bazı görüşler var: Neden sadece “doğal güzellik” önemli, neden diğer türlü olunca bu kadar eleştiriliyor? Bunu hiç anlayamıyorum. Tabii ki kim istemez hiç uğraşmadan doğal bir şekilde güzel olmayı ve bu yönde şanslı olmayı ama eğer sizi rahatsız eden bir şey varsa ve bunu da belli çerçevelerde değişiklik yaparak kendinizi daha mutlu hissediyorsanız, bunu kimse eleştirmemeli. Kişi kendini nasıl güzel hissediyorsa ona göre yaşamalı, giyinmeli, tarzını belirlemeli... Kısacası ne hissediyor ise onu yapmalı diye düşünüyorum. Bir kişinin 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tercihlerini ve kendini nasıl ifade ettiğini eleştirmekten hiç hoşlanmam. Yani yeter ki mutlu olun, bundan daha önemlisi yok. Ben maksimalist bir tarza sahibim. Aslında seçimlerim sade hatlıdır ama sonuçta iddialı giyinmeyi ve kendime göre güzel bulduğum bir tarza sahip olmayı seviyorum. Bunun hakkında kimin ne düşüneceği ise çok ilgilendiğim bir nokta değil... 

HELLO: Size göre kim güzel? 

B. Akçay: Çok sevdiğim dostum ve dünyaca ünlü top model Joanna Krupa ilk aklıma gelen isim. Tabii sadece dış güzelliği değil, iç güzelliği de o kadar eşsiz ki, her tanıyanı hayran bırakıyor kendisine. Bahsettiğimiz doğal güzelliğin tam tanımı bir kere onda var. Makyajsız her hali inanılmaz, ama makyajla maksimalist halleri de bir o kadar etkileyici. 
Beraber gönüllü olarak çalıştığımız hayvanları koruma derneklerinde öne çıkan o insancıl tarafı onu asıl güzel kılan şey. 
Çok klişe olacak belki ama iç güzellik olmayan bir dış güzelliğin gerçekten hiç değeri yok. 

HELLO!: Pekiyi siz güzel olmak adına nasıl bir yol izliyorsunuz? 

B. Akçay: Güzel olmak adına izlenen yol iç güzelliği ile başlayıp kendine güven ile son bulur. Dünya ne kadar değişirse değişsin, iç güzelliğinin önemi, iyi kalplilik ve iyi niyet, insanlara değer veren iyi bir birey olmak önemini asla kaybetmeyecek bir olgu. Negatif enerjiden ve kötü niyetten çok korkarım. Resmen köşe bucak kaçarım. Dedikoduymuş, art niyetli eleştiriymiş, birbirini kötülemekmiş bunlar hayatımda yer almasına asla izin vermediğim davranışlar. Eğer sevmediğim bir insan varsa hayatıma sokmam zaten. Hayatımda olan kişiler mutlaka sevdiğim ve değer verdiğim kişilerdir. Çıkar ilişkisi ve sahte dostluklardan hoşlanmıyorum. Pozitif enerjiye ve pozitif düşünceye gönül- den inanıyorum. Ve tabii dediğim gibi özgüven çok önemli. Kendine güven bence bir bireyi en güzel ve çekici kılan şey. 

HELLO!: İşteki başarınızın sırrı nedir? 

B. Akçay: Ilham al, yarat, planla, uygula; bu dört unsur başarımın temel öğesi. Yeterli derecede hazırlık yapmadıgım hiçbir konuda girişimde bulunmam. 
Planlarım, sonra daha ayrıntılı planlarım, sonra daha da ayrıntılı planlarım ve en son uygulamaya geçerim. Taviz vermeyi sevmiyorum iş konusunda. Ben profesyonelim ve kendim gibi profesyonel kişiler ile çalışmayı seviyorum. 

HELLO!: Moda ve alışveriş tutkunu birisiniz, değil mi? 

B. Akçay: Alışveriş konusunda biraz saplantılıyım, bu gerçeği inkar edemem. 
Benim için önemli olan bir şeyi almak değil de onu alırken edindiğim tecrübe. 
Sadece dolaplar dolusu kıyafet biriktirmek değil amacım, klasik ve özenle seçilmiş parçalar ve kombinler yapmayı seviyorum. Az ve öz temel prensibim. Kullanmayacağım, amaçsız bir şeyi kesin- H likle almam... 


RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN FOTOĞRAFLAR: BÜLENT KAYA 


SEBNEM - CELAL ÇAPA 
TATİLDE EĞLENCELİ ANLAR 


BODRUM HABER VE FOTOĞRAFLARI: BÜLENT KAYA 


İstanbul eğlence hayatının duayen isimleri arasında yer 


alan ünlü işletmeci Celal Çapa, bilindiği gibi esprili kişiliği ile tüm dostları tarafından takdir edilen bir isim. Geçen hafta eşi Şebnem Çapa ile birlikte tatile çıkan 

Celal Çapa, yakın dostları Fatoş 
- Michele Rosenberg çiftinin teknelerindeydi. Selma Türkeş'in de aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile “Infiniti” adlı lüks teknede görüntülenen Celal Çapa, neşeli haliyle objektife yansıdı. Cennet Koyu'nda demirli teknede dostları ile güzel bir günün tadını çıkaran Çapa, 

her zamanki gibi eğlencenin startını veren isim oldu. Teknede bulunan Kızılderili maskesini kafasına takan Celal Çapa, arkadaşlarını kahkahaya boğdu. 
Gazetecilerin resimlerini çektiğini de fark eden Çapa'nın komik halleri teknede bulunan herkesi gülmekten kırıp geçirirken Selma Türkeş de telefonuyla bu anları videoya kaydediyordu. 


ennet Koyu'nda > demirli teknede. 
——.”— dostlarıyla iii ONEM Bi objektife yansıyan 
©  CelalÇapa, arkadaşlarını öyle 
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Los Angeles'tan tatil için Türkiye'ye gelen Begüm - Adnan Şen geçen haftayı Mikonos'ta geçirdikten sonra Bodrum'a geçtiler. Bodrum'da 

yakın arkadaşları Sinem Ayan'ın misafiri olan Begüm - Adnan Şen çifti, babaları Ali Şen ile de buluşup hasret giderdiler. 

Palmarina'da teknede Ali Şen'in gelmesini bekleyen Begüm Şen 

yan teknelerdeki arkadaşlarıyla da sohbet edip kucaklaştı. Ali Şen'in gelmesi ile kadro tamamlanınca tekneyle açılıp koyları gezdiler. 


evifli bir-tatil'aeciri egüm 
Sen, rotasını Bodrum'a çevirdi. 


er m — Hayatına Los 
A Angeles'ta devam eden Begüm - 
Adnan Şen çifti, 
Palmarina'da teknede Ali Şen ilede bir araya geldi.. Bu arada yan teknelerdeki dostlarıyla da hasret giderme fırsatı buldular. 
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başından beri kızları 
Emine ve Ela ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. 
Eşi Izzet Özilhan işleri dolayısıyla Istanbul'a gidip gelirken Yasemin 
Özilhan kızlarıyla tatilin tadını çıkartıyor. Özilhan'ı geçen gün kızları 

Emine ve Ela ile birlikte 

X Beach'de denize girerlerken görüntüledik. 
Iki çocuk annesi Yasemin 
Özilhan, fit vücuduyla dikkat çekerken çocuklarıyla da yakından ilgilendiği görülüyordu. 
Onları denizde yüzerken alkışlayan Özilhan, deniz sonrası bikinilerini de değiştirdi. Ozilhan, deniz sonrası iskeleye çay söyleyip keyif yaptı. 


Çağla'Bostancı,'KIZI! 
Lalile'birliktetdenizin Keyrinı'cikarıyor” 


slelrelmeejikeiçeleki 


Su'sporarınıda bırakmıyor. Sor” 
yaparak'bütün gününü denizde geçiriyor: 
nn | V 
KLARINI 
İ 1. 
gi İ 
——. VİTOR ii i 
- .- di Sosyal yaşamın sevilen isimleri Şe a arasında yer alan Çağla Bostancı, 


eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte çıktıkları tatilde objektife yansıdı. Yalıkavak'ta demirli teknelerinde gün boyunca kızı 

ile birlikte denize girip eğlenen Bostancı, su sporlarına olan ilgisiyle de dikkat çekti. Sualtından giden mini motorlu Seabob ile | dakikalarca yüzen Bostancı, | sonrasında ise kürek sörfü - paddle board yaparak saatlerce denizde vakit geçirdi. 


İş dünyasının önde gelen isimlerinden işadamı Mehmet Uyanoğlu'nun kızı Lotus Inşaat Yönetim Kurulu Uyesi Beyza Uyanoğlu, yoğun iş temposunun ardından geçen hafta yaz tatiline başladı. Yaklaşık dört ay önce eşi Murat 


Arslan ile ortak aldıkları bir karar neticesinde evliliklerini sonlandıran Uyanoğlu, yoğun bir iş döneminin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte Türkbükü açıklarında demirli teknesinde gün boyunca dinlenerek vakit geçiren Beyza Uyanoğlu'nun keyfi son derece yerindeydi. Akşam saatlerinde ise arkadaşıyla birlikte motor botla Türkbükü sahiline inen Uyanoğlu, alışveriş yaptı. 


soluğu Bodrum 
| Türkbükü'nde 
aldı. 


MINMIDEİNCAR 
MISAFIR AĞIRLADI 


Yaz başından bu yana eşi Erdinç Acar ve çocukları ile birlikte ailece Bodrum'da tatilini sürdüren Hande Acar, Yalıkavak açıklarında demirli teknelerinde arkadaşlarını ağırladı. 
Oğle saatlerinde arkadaşları ile bir araya gelen Hande Acar, onlara harika bir ev sahipliği yaptı. Yemek ve ardından güzel sohbetler eşliğinde kahvelerini içen grup, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı. 


Yedi aylık hamile 

olan Gözde Aksoy, 

eşi Batu Aksoy ile birlikte keyifli bir tatil yapıyor. Aksoy çifti, evlerinin iskelesinde çay saatinde arkadaşları 
Burcu Esmersoy'u ağırladılar. Iskelede hep birlikte keyifli saatler geçirdikten sonra 

Batu Aksoy botuyla misafirlerini yolcu etti. 
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KONİ CEİ 
MAĞAZANDENENİY 


Ronit - Cem Hakko çifti de tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasındaydı. 
Cem Hakko, eşiyle gelir gelmez ilk iş Palmarina 
Vakkorama mağazasını denetlemeye gitti. Çift, basın mensuplarını karşılarında görünce şaka yollu, 
“Gazetecilere yakalanmamak için Bodrum'a gelmiyorduk ama gelir gelmez de yakalandık” dedi. 
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Aziz Yıldırım'ın büyük kızı Hande Gamgam, eşi Mehmet Gamgam 

ve kızı Ada ile birlikte Bodrum'da geçirdikleri yaz tatiline devam ediyor. Hande Gamgam, kızkardeşi ilşah Gordi ve ailesi ile birlikte gün eğlenceli saatler geçirdi. 


BIRLUIKT EN MAYAPIYORUR 


Aziz Yıldırım'ın kızları Hande Gamgam ve Gülşah Gordi eşleri ve çocuklarıyla birlikte tatil yapıyorlar. Yalıkavak'taki evlerinin iskelesinde objektifimize yansıyan Gamgam ve Gordi ailesi, Mehmet Gamgam'ın kullandığı bota binip hep birlikte koyları dolaşmaya gittiler. 
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MONA çnARösellaşKaladbacak: 


YALIKAVAK'TA 


SOSYAL YAŞAMA 
SIK AÇILIŞ 


Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak, kısa sürede yükselen markaları Sırmaison'u bu kez Bodrum Palmarina'da meraklıları ile 


buluşturdu. Davetliler; gümüşten altına, porselenden kristale kadar tasarlanan ürünleri inceledi ve alışveriş yaptı. 


osella Karabacak ve Şirin 
Yalçın ortaklığında yeniden hayat bulan Sırmaison'da gümüşten altına, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın çatal, bıçak takımları, yemek servisleri ve aksesuarları Bodrum Palmarina'da müşterilere sunuluyor. 
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Elif Dürüst, Begüm Şen, Zeynep Mutlu, Rev- 


MAlINAlzS AysezNeş 


Ma 


na Demirören ve Etel Baler gibi isimlerin davetli olduğu açılışta, Bodrum'da eksikliği hissedilen ünlü marka ve özel tasarımlar tanıtıldı. Koleksiyonu büyük bir titizlik ve sohbet eşliğinde misafirlerle buluşturan Şirin Yalçın'ın çocukları Alihan, Ayşe ve eşi Neşet Yalçın da yanındaydı. Rosella Karabacak da misafirlerle tek tek 


ilgilendi. 
Sırmaison mağazala- » 
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rının Türkiye temsilcisi oldu- 
Şu, gümüş çatal-bıçak dendiği zaman dünyanın en önde gelen markalarından Fransız Ercuis, porselen yemek ve servis takımı söz konusu olduğunda dünyanın en köklü markaları arasında gösterilen Fransız Raynaud Limoges'un zevkli tasarımları burada yer alan ürünler arasında. 

Ayrıca, objeler, vazolar, kadehler ile oldukça popüler olan Laligue, JL Coguet, Sambonet, Rosenthal, Greggio gibi 
37 yabancı, yedi yerli marka da 
Sırmaison'da yer alan ürünler arasında. Renkli kadehleri servis standları ve renkli karafları ile ön plana çıkan Griffe gibi özel tasarımlar da mağazada dikkat çekiyor. Hİ 
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Hali, Sevda Zengin gd 


Uzun süre sahnede kalan 
Yunan şarkıcı 
Remos, sahne performansıyla kendisini dinleyen : 
iş, sanat ve spor N dünyasından 

çok sayıda kişiy: 

keyifli anlar 

yaşattı. 


BODRUM'DA 


UNUTULMAZ 


PARTİ 


Nef, ilk “luxury living” projesinin lansmanıyla Bodrum'da unutulmaz bir 


gece düzenledi. Sahnede ise dünyaca ünlü 


Yunan şarkıcı Antonis Remos vardı. 


NE ilk “luxury living” pro- 
Jesi Nef Yalıkavak'ın lansmanını, iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Nef Yalıkavak'ın satış ofisin- de gerçekleşen partide, dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos, sevilen parçalarını bu kez Türk hayranları için seslendirdi.Ünlü sanatçı, “Türkiye ve Yunanistan birbirine yakın iki 


dost ülke. En büyük dileğim bir gün Türk ve Yunan izleyicisi- nin tek yürek olması” dedi. Remos daha sonra sahneyi ünlü 
DJ Doğuş Çabakçor'a bıraktı. 
Iş dünyası ve cemiyet hayatından 1.800 misafirin katıldığı davette, mönü dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini'ye Hİ 


emanetti. 
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Esra'Oflaz: 
Güvenkaya;tloral desenlirüzün! 
elbisesini'pirlanta! 
mücevherlerle! 
tamamlayaraK'zarit birhava yaratmıştır 


Contemporary İstanbul'un 12. yaşına özel 


CI Yayınları'ndan çıkan “Collectors” Stories Book” kitabının tanıtımı için Yalıçiftlik Barbaros Reserve Bodrum'da bir yaz etkinliği düzenlendi. 


KK Istanbul, bu yıl 12. yaşını Collectors” Stories Book ile kutluyor... Kitabın ön lansmanı ise Barbaros Reserve Bodrum'da düzenlenen bir yaz etkinliği ile yapıldı. Peska Turizm A.Ş'nin Bodrum Yalıçiftlik'te 100 milyon Dolar yatırım yaptığı proje kalite ve lüksü bir arada sunuyor... Barbaros Reserve Bodrum Projesi'nin desteği ile hayata geçen Collectors” Stories için düzenlenen etkinliğe sosyal yaşamın sanat ile yakından ilginen pek çok ünlü ismi katıldı. 

Collectors' Stories, 
Türkiye'de koleksiyonerlerin 


kişisel estetik anlayışlarını sunmalarına olanak sağlıyor. Sanat koleksiyonerliğinin geçirdigi dönemsel değişimleri ve bugünkü durumu aktarıyor. Barbaros Reserve Residence bahçesinde düzenlenen gecede bir de disiplinler arası yerleştirme sergisi de yer aldı. Sergide Osman Dinç, Aron Majoros, Günnur Özsoy, Tuğberk Selçuk'ın heykel yapıtlarının yanı sıra 
Ozan Türkkan'ın yeni medya yerleştirmeleri yer aldı. Gecede, sanatçı Sertab Erener 

de bir mini konser verdi. LI 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lUGaMıbOZOK 


MoitarelKalyoncuoglü! 


Sertab Erener de gecede özel bir konser ile misafirlere doyumsuz anlar yaşattı. 
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PELİN AKİL 
RINGO KEYFİ 


Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Akil, çok sevdiği Çeşme'de tatil yapıyor. Eşi Anıl Altan 

ile birlikte Alaçatı'daki 
Paradiso Beach'te objektife yansıyan sempatik oyuncu, 


deniz ve güneşin tadını çıkarırken adrenalin dolu anlar da yaşıyor. Arkadaşları ile birlikte sürat motorunun arkasına bağlanan ringo'ya binen Akil heyecan dolu anların keyfini çıkarıyor. 


Oyuncu Pelin 
Akil ile eşi Anıl 
Altan, Çeşme'de enerji depoluyor. 
Sıcaktan bunalan 
Akil, kendisini serin sulara bıraktı... 
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Barcelona'nın yıldızlarından Arda Turan ABD'de oynadıkları Real Madrid maçının hemen ardından soluğu sevgilisi Aslıhan Doğan ile birlikte Çeşme'de aldı. 7800 Çeşme Residance'da konaklayan ünlü futbolcu ve sevgilisi, sabahın erken saatlerinde geldikleri otelin plajında uzun süre sohbet edip güzel bir günün tadını çıkardı. 


Arda Turan sevgilisi 
Aslıhan Doğan ve arkadaşlarıyla birlikte ilenizin ve güneşin tadını çıkardı. 
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İDIARY OF 
THE WEEK 


Hazırlayan: Kemal Atılgan 


SERENAY SARIKAYA 
SAÇ MODELLERİYLE 
TREND YARATIYOR 


nlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 

Head&Shoulders'ın yeni ürünü için yapılan çekimlerdeki sıra dışı ve cesur örgü modelleriyle yine fark yarattı. Geçen aylarda #Bilinistedim” kampanyası ile birçok sürpriz yapacağının altını çizen marka elçisi Serenay Sarıkaya, markanın yeni ürününün tanıtımları için kamera karşısına geçti. Çekimlerde örgülü saçları tercih ederek alışılmışın dışına çıkan Head&Shoulders, Türkiye'deki saç bakım reklamları içinde bir ilki gerçekleştirdi. Güzel ve başarılı oyuncunun örgülü saç modelleri çok dikkat çekeceğe benziyor. 


a | e a 
M Adrahizi Lir, rlhanat arasin, kalyali Fors, Ayka Bzeliyr4 Half, 


| 
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DOSSO DOSSP'YE 
YILIN İLHAM VERİCİ PROJE ÖDÜLÜ 


.0 

nlü top modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u podyuma çıkartan Dosso Dossi Fashion Show'a, Amerika'dan bir ödül geldi. The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilen ve dünya çapın- da ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, “En Ilham Verici Proje Odülü'ne (Best Inspirational Project Award) değer görüldü. 
Merkezi Teksas eyaletinde bulunan Dün- 


ya İş Konfederasyonu'nca (WORLDCOB) verilen küresel ölçekte en prestijli tücaret ödülü için bir tören düzenlendi. Odül töreninde bir konuşma yapan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ekip olarak hayali gerçeğe dönüştüreceğimize inandık ve bugünlere geldik. Bu anlamlı ödülü Dosso Dossi'yi dünyanın en iyisi yapan ekibime armağan ediyorum” dedi. 


SPIAGGIA GRANDE'DE YILDIZ YAĞMURU 


laçatı'nın en popüler 
A: restoran ve etkinlik alanı Spiaggia Grande ağustos ayında Kenan Doğulu ve 
Antonis Remos konserlerine ev sahipliği yaparken, her perşembe akşamı Mert Davran'ı ağırlayacak. Haftasonu gerçekleşen Alışveriş Şenliği kapsamında 5 Ağustos'ta DJ kabininde Cüneyt Çilingiroğlu, 
Mert Eser, Yaman 5S. ve Doguş Cihan vardı. Serdar Senemoğlu ise 18 ve 25 Ağustos'ta DJ'lik yapacak. 


aaa, — 


” 


Vİ 


M Orhan Ülgür 


B. dönem, Doğuş Oto'nun Kurucu Genel Müdürü olan, Ferrari ve Maserati gibi iki dev otomobil markasının Türkiye Distribütörü Fer - Mas'ın Türkiye'deki kurucularından olan ve yöneticiliğini üstlenen Orhan Ülgür, bir süre önce lüks yat sektörüne girmiş- 


ti. Maiora, Ab, Cbinavi, Majesty, gibi lüks yat markalarının distribütörlüğünü yapan Ülgür, şimdilerde Maestro markası ile otomotiv sektörüne hızlı bir dönüş yaptı. Istanbul ve Bodrum'da iki yeni şube açan Ulgür, otomobil kiralama hizmetleri de verdiklerini belirtti. 


septinde tasarlandı. 


GİZEM HATİPOĞLU 


MAGAZİN PROGRAMINDA 


kranların sevilen ismi Gizem Hatipoğlu, Lifetime'da yayınlanacak özel bir magazin programının sunucusu oldu. Hatipdğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Magazin Life” programı, hafta içi her gün yayınlanacak... : 


J Gizemi 


k | 
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0 yılı aşan, köklü bir geçmişe sahip olan Yiğitoğlu Grup, tecrübesini gayrımenkul sektörüne taşıdı... Grup, Çeşme Dalyan'da hayata geçireceği Valory Evleri projesinin tanıtımını, özel bir davet ile gerçekleştirdi. Bazen Alaçatı'da, Yiğitoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yiğitoğlu'nun ev sahipliğinde, projenin tanıtımı için gerçekleşen davete sosyal yaşamın ünlü isimleri katıldı. Denize sıfır konumdaki yapılar, bölgenin ruhundan ilham alan taş ev kon-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Tişört, Gucci. 

Kırmızı etek, Isabel Marant. 

Hasır çanta, Orang Wanita. 
Sandaletler, Nomadic State of Mind. 
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aa A Instagram'da i severek giydiği 

"'Nomadic State of Mind” sandaleflerinin satışında 

inanılmaz bir patlama yaşanınca “Neden bu markayı Türkiye'ye getirmiyorum?” diyerek Türkiye mümessilliğini alan Burcu Tandoi jan” LL hedefleri sadece bununla da sınırlı dâği Giyimiyle moda takipçilerinin ilgi odağı haline gelen Tandoğan'la Nişantaşı sokaklarında keyifli bir çekim yaptık. 


sd “CESUR leme pe 


nerjik, samimi ve son derece 

doğal biri Burcu Tandoğan. 
Ruhunu stiline fazlasıyla yansıtmış. Saçlarına fön çektirmeyi bile fazla tercih etmeyen, makyajı varla yok arası yapan, bir Jean bir tişörtle stil sahibi olunabileceğini savunan Tandoğan'a göre işin sırrı cesur olmakta ve yapılmamışı yapabilmekte yatıyor. Klasik kombinler ve görülen şeyleri giymek ona göre degil. Instagram'da gezdikçe ve giyindikçe takipçileri artmaya başlamış. Şu an 30 binden fazla organik takipçisi var. Özellikle bu yıl satışlarında inanılmaz bir patlama yaşanan Nomadic State of Mind (bu satışların artmasında kendisinin payı büyük) sandaletleri paylaştığı her post inanılmaz ilgi görmeye başlayınca markanın Türkiye mümessili olmaya karar vermiş. Burada ciddi bir satış grafiği yakalayınca da peşinden Meksika gelmiş. Şimdi iki ülkenin mümessilliğini başarıyla sürdüren Burcu Tandoğan sene- nin yarısını Miami'de geçiriyor. 
Tandoğan'la W İstanbul'da buluştuk, moda, stil, sosyal medya üzerine keyifli bir söyleşi yaptık. 

HELLO!: Moda, giyinmek, Instagram'da bir anda 80 bin takipçisi olan biri olmak... Tüm bunlar nasıl başladı ve gelişti? 

Burcu Tandoğan: Moda, hayatımın her zaman bir parçasıydı. Üniversitede Moda Tasarımı okuyarak, moda merakımı daha ileri bir boyuta taşımak istedim. Ama moda konusunda trend takibi ve ticaret- te daha iyi olduğumu, yaratcı tarafın bana hitap etmediğini fark ettim. Ilk kendime ma-Saza açtım. Mağazamın popülaritesini arttırmak için sosyal medyada daha aktif olmam gerektiğini düşündüm. Hem magazaya seçtiğim markaları tanıüyor, hem de kendi fotoğraf larımla, mağazama müşteri çekiyordum... Bir yandan da bir blog girişimim oldu. Blog çok zaman alıyordu. Sosyal medyadaki ilgi, beni blog'u kapatıp, online satış sitesine yöneltti. Ne zamanki sosyal platformda online satış ile istediğim gelirleri elde etmeye başladım, mağazamı hemen kapattım. Mobil olarak çok daha yaratıcı ve güzel girişimler üretebileceğimi anladım. Böylece daha fazla gezecek vaktim oldu. Giyindikçe ve gezdikçe daha fazla fotoğraf paylaştım, ve takipçilerim organik olarak gelişti. 

HELLO!: Instagram'da takipçilerinizin artması ve dikkat çekmenizde püf nokta ne oldu? 

B. Tandoğan: Çok yabancı 


Üst, Ifstore 
Jean Şort, All Sainis. 
Botlar, Vetemenis. 


“Moda benim için bir tutku. Hem çok seviyorum hem de işim. 
Onlarca kıyafetin arasında sitemde satılan ürünleri de kullandığım için kendi markamın da ciddi bir tanıtımını yapar haldeyim.”” 


hesap ve marka takip ediyorum. 
Burada bence güzel giymek, farklı yerler gezmek önemli rol oynuyor. Ama daha önce de dediğim gibi, mobil olmak çok etkili. Benim Miami'ye gitmem 


çok etkili oldu. Seyahatler sırasında ilgi artıyor. Moda, seyahat ve estetik fotoğraflar gerçekten işin olmazsa olmazı. Bir de trend mekanları koyduğunuz- da zaten takipçiler size geliyor. 


HELLO: Merak edilen ve takip edilen bir isim olduktan sonra hayatında neler değişti? 

B. Tandoğan: Sosyal medyada en çok markalar- > 


dan işbirliği teklifleri ge- 


“ 


—. 
“ 


Jean şort tulum, Zara. 
Botlar, Vetemenis. 
Bel çantası, Gucci. 


. “Vücudunu tarllihak ve cesaret bence çok önemli. 
Herkesin Yaptığını değil farklıyı yapabilmek daha da önemli. Spor kıyafetleri cok seviyorum. Sadece 

Peri günü değil, ofise gitmediğim her gün spor l kıyafetlerim üzerimdedir.”” 


ARA 


liyor. Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Açıkçası kendimi de blogger yada vlogger olarak görmüyorum. Bu konuda çok başarılı bulduğum kanaat önderi yakınlarım var. Onlarla paylaşımlarım arasında da aslında çok fark olduğunu düşünüyorum. Ama sanırım Türkiye'de biraz daha bu takipçi sayısıyla alakalı olarak ilgi görüyor. En çok şu aralar buna şaşıyorum diyebilirim... 

HELLO:! Blog'unuzu neden kapattınız? 

B. Tandoğan: Uzun yazılar yazmayı sevmediğimi, kendimi, görsellerle ifade etmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Ben bir Instagrammer'im. 

HELLO!: Nomadic State of Mind'ın Türkiye mümessilliğini almanız nasıl oldu? 

B. Tandoğan: Sadece Türkiye'yi alsam iyi. Once mağazamda satmaya başladım. 
Sonra baktım, markanın sosyal medyası çok zayıf. Kendime izin alıp, sosyal medyada sırf bu markaya özel bir hesap açtım. Ustelik markanın orijiinal adı olan ismi aldım. 
Bugün 30 bin takipçili hesabı ben yönetiyorum. Sosyal medyadan Online satışa da yönlendirince dünyadaki en çok satan distribütör oldum haliyle. Sonra Türkiye distribütörü olmak istedim ve tabii ki kabul edil di. Daha sonra Miami'ye gittim, oranın distribütörlüğünü aldım, ardından Meksika da bana bağlandı. Şimdi de altı ay Türkiye'de, alt ay ABD'de yaşıyorum. 

HELLO:! İnsanlar bu sandaletlere bayılıyor! Sizce neden bu kadar popüler oldu? 

B. Tandoğan: Nomadic State of Mind, 10 
yıldan uzun süredir var. Ama endüstriyel 


bir tasarımcının gerçekten müthiş bir buluşu. Markanın DNA'sı güzel. Polipropilen denilen doğaya saygılı bir geri dönüşüm malzemesinden üretiliyor. Bu malzeme, yiyecek paketlemesinde de kullanılan antibakteriyel bir malzeme. Ayrıca üretimin- de yerel halk çalıştırıyor. Zaten markanın dünyada yaratılma ve çıkış fikri de aslında böyle, doğaya ve yerel halka katkıda bulunan moda markası... O kadar sessiz, yavaş ve emin adımlarla ilerliyor ki, 10 yıl geçmesine rağmen sanki marka bugün en tepe nokta- ya varmış gibi. Çünkü büyük moda markaları bu sene Nomadic State of Mind'i örnek alıp benzeyen modeller yaptı ve 'ip sandalet” modası tepe noktasına ulaştı. 

HELLO!: Sizin favori modeliniz hangisi? 

B. Tandoğan: Bazen arkadaşlarım sanki sitemde başka markalar yok gibi davrandığımı ve başka marka distribütörlüğü yapmayacak gibi Nomadic State of Mind aşıgı olduğumu söylüyor. Benim için her modelin ayrı bir yeri var. Gerçekten de öyle, bu markanın her modeli çok güzel. Sadece gözünüz birine alışınca o daha güzel sanıyorsunuz. Şu aralar Slip On, Moksha, Flop Bone modellerini öneriyorum galiba herkese. 

HELLO!: Stilini biraz anlatır mısınız? 

B. Tandoğan: Güçlü ve farklı parçaları beğeniyorum. Herkesin bir kombinde uygun ayakkabı olarak gördüğü bir model yerine ters köşe başka bir şey deniyorum. Sıkıcı ve görülmüş kombinler hiç benlik degil. Tabii en önemlisi rahat etmem. Kumaşın rahatlığı, spor görünümü, özenilmemiş 


takım elbise formundan çıkan kombinler beni yansıtır. 

HELLO:! Stil sahibi bir kadın size göre nasıl olunur? 

B. Tandoğan: Vücudunu tanımak bence çok önemli. Cesaret önemli. Herkesin yaptığını değil farklıyı yapabilmek daha da önemli. 

HELLO!: Zamansız stil ikonlarınız var mı? Sülinden ilham aldıklarınız? 

B. Tandoğan: Brigitte Bardot, Jane Birkin, Jacgueline Kennedy Onassis, Kate Moss. 

HELLO: Kimlerin tarzını beğeniyorsunuz? 

B. Tandoğan: Şu anda Chiara Ferragni ve Lena Perminova olabilir. 

HELLO!: Dolabınızın olmazsa olmazları neler? 

B. Tandogan: Jean, mini etek, sweatshirt, güneş gözlüğü, beyaz tişört, lastik ayakkabı, terlik ve sandalet. 

HELLO:! Kadınlara stil önerileri vemenizi istesek? 

B. Tandoğan: Az renk, az desen, dikkat çekici aksesuar kullanın derim... 
Ayakkabı seçimi de çok önemli. 

HELLO!: Kendinizi içinde en iyi hissettiğiniz kıyafetler neler? 

B. Tandoğan:Tandoğan: Spor kıyafetleri çok seviyorum sadece pazar günü değil, ofise gitmediğim her gün spor kıyafetlerim üzerimdedir. Çünkü yürüyüş yapmayı çok severim. 

HELLO!: Asla giymem dedikleriniz var mı? 

B. Tandoğan:Tandoğan: Fırfırlı hiçbir şeyi, çok karışık desen veya rengarenk çiçekli kumaştan bir tasarımı tercih etmem. Dolgu topuk ayakkabı hayatımda giymedim. Renk uyumunu da sevmem. Takım elbise hissi yaratacak çok uyumlu kombinler hiç denemem. 
Ve takım olsun uysun diye parça kombinleri yapmam. 

HELLO!: Klişe bir soru; moda ve stili nasıl tanımlarsınız? 

B. Tandoğan: Moda, işin ticaret kısmı. Belirli kişiler tarafından belirleniyor ve dönemsel olarak gelip gidiyor. 
Sül ise, kişinin kendi yaşamı tarzı, bedeni ve vücut dili ile beraber oluşturduğu zamansız bir kavram. 

HELLO!: Yılın yarısı Miami'de yaşryorsunuz değil mi? Orada hayat nasıl gidiyor? 

B. Tandoğan: Miami'deki özgürlüğü çok seviyorum. Her an her şey olabilir. 
Bu yüzden hızlı yaşama adapte olmanız gerekiyor. Gündüzleri iş için çok koşturuyorum. Hayatım yeni oturuyor. Gerçekten daha öğrenmem ve yapmam gereken çok şey var orada. 

Bu maceraya girdiğim için çok memnunum. Yaz kadınıyım. 12 ay neredeyse yaz mevsiminde yaşıyorum, geçenlerde bana kışlık kıyafet sordular ve fark ettim ki sanırım, kışın pek alışveriş de yapmıyorum, modayla da daha az ilgile- İH 


niyorum... 


RÖPORTAJ: SİNEM KIN 
FOTOĞRAFLAR: NURDAN USTA 
MEKAN: W İSTANBUL 


“Nomadic State of 
Mind sandaletlerini önce mağazamda satmaya başladım. 
Sonra baktım, markanın sosyal metyası çok zayıf. İzin alıp sadece bu markaya özel sosyal meiyada hesap açtım. 
Ustelik markanın 

 orijindi adıylr olan ismi 


aldım.” 


Pr 


P gi 
,« “Deri üst, Academia. 


“— Mini etek, Carmar Denim. 
Ayakkabılar, Saint Laurent. 
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M Sertab Erener 


# HAFTANIN 


g PANORAMASI 


HAZIRLAYANLAR; BÜLENT KAYA, GÖKSEL MENTEŞOĞLU, MUSTAFA CANTÜRK 


i e HARBİYE'DE alamam eler SERTAB'LI GECELER 


ri. h i a ir 


Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, 
yaz konserleri kapsamında Harbiye'de sahneye çıktı. 25 
yıllık kariyerinde, onlarca unutulmaz şarkıya imza atan sanatçıyı, sosyal yaşamın popüler isimleri dinlemeye geldi. Kendisini izlemeye gelenlere sürprizlerle dolu bir müzikal gösteri hazırlayan Erener, ön hazırlığı haftalar süren ve üç bölümden oluşan konserde üç saat sahnede kaldı. 


GORAN SÖYLEDİ 
ALATON OYNADI 


Balkan oOmüziğinin dünya ca ünlü ismi Goran Bregovic, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, Balkan esintilerinden oluşan şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. İş kadını Leyla Alaton da ünlü sanatçının şarkılarına en çok eşlik 


eden isimlerden biriydi. Ala- A ton, zaman zaman oturduğu yerden kalkarak Bregoviç'in Leyla Alaton 


şarkılarına eşlik etti. 


Nefes eğitmeni, yazar Nevşah fada katlanarak büyüdüğü ve ——. Karamehmet'in büyük ilgi gö- çoğaldığı bir roman olarak, an- 
— ren üçlemesinin beklenen ikin- latım zenginliğiyle de öne çıkı- i ci kitabı TÖZ'ün lansmanı yor. Yeni kitabının okurla bu-Alaçatı'da yapıldı. Nefes üçle- luşmasının heyecanını yaşayan 


KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
YENİ ADRESİNE TAŞINIYOR 


Yabancı Diller Yüksekokulu Cibali Kampüsü” ne taşınan Kadir Has Üniver sitesi'nin yeni binasının temel atma töreni Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ve Kadir Has Ümüteitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile akademik ve idari kadronun katılımıyla gerçekleştirildi. Bahçelievler'deki Yabancı Dil ler Yüksekokulu'nun Cibali Kampüsü'ne taşınması- nın uzun zamandır planlandığını ifade eden Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, 

“Bahçelievler'deki Yabancı Diller Yüksekokulu'nu Cibali Kampüsü'ne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada diğer fakültelerle birarada olmak Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri için büyük kolaylık olacak. 


mesinin büyük ilgi gören ilk ki- Karamahmet'in Alaçatı Kırmı- 


tabı Tin'den sonra okurla buluşan Töz, arayışın, uyanışın, heyecanın ve olasılıkların her say- 


zı Kedi Kitabevi'nde gerçekleştirilen imza gününe yakın dostları ve arkadaşları da katıldı. 


Li 
EsSiiVİULEVEİİMEYELL yl LE FE 49. acik 


VeldanıKadronünKal 


kmimmismizniansananamöandından 


| p KOZANOĞLU 
BİRİNCİ OLDU 


NARİN - UMUT 
AKÇELİK 
KARDEŞLER 
ÇALIŞIYOR 


Pro Surfers Windsurf Turnuvası geçen hafta sonu 

düzenlendi. 
önde 


Alaçatı'da 
Dünyanın sporcularının da katıldığı turnuvada ünlü sporcumuz Bora Kozanoğlu birinci oldu. Odül töreninin ardından objektiflere sevgilisi Simay Arpacı ile birlikte poz veren Bora Kozanoğlu oldukça mutlu görünüyordu. 


EMEL AYAYDIN 
ÇOCUKLARLA 
LOS ANGELES'TA 


İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Işadamı Nejdet Ayaydın, kızı Yağmur'u geçen ay Los Angelas'a yaz okuluna göndermişti. Eğitim süresini tamamlayan Yağmur'u almaya ise eşi Emel Ayaydın gitti. Oğlu Doruk ile birlikte Los Angelas'ta kısa bir tatil yapmayı da ihmal etmeyen Emel Ayaydın'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Kızı Yağmur'a kavuşmanın sevincini yaşayan Emel Ayaydın, çocuklarıyla Hollywood Bulvarı'nda gezintiye çıkmayı da ihmal etmedi. 


gelen 


Akçelik Madencilik'in kurucusu ve Spero Group'un CEO'su 
Umut Akçelik ile ablası Narin Akçelik'e Bodrum Yalıkavak Palmarina'da rastladık. Amerika Miami'de hayata geçirilen lüks emlak projelerinin 


Türkiye'deki temsilciliğini yapan, aynı zamanda satışını gerçekleştiren Narin — Umut Ak- 


çelik kardeşler, Palmarina'daki satış ofislerini kontrole geldiklerini belirtüler. Müşterilerine yeni projeler hakkında bilgi veren ikili, ABD'deki emlak sektörünün Türkiye'deki kadar hızlı hareket ettiğini belirtirken, çok sayıda projeyi buradaki müşterilerine de tanıttıklarını dile getürdiler. 


AMERICAS EUROPE MIDDLE EAST AFRICA ASIA AUSTRA 


YapıKredi Setur'dan 30 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında alışveriş yapan 


WORLD: özel Hopililer 1.000 TL ve üzeri yurt içi otel, yurt dışı tur ve yurt içi kültür turu harcamalarına 25 Paracık, 2.000 TL ve üzeri harcamalarına 50 Paracık, 


9 ta ksit! 3.000 TL ve üzeri harcamalarına 75 Paracık kazanıyor! 


444 0 738 | setur.com. 


n Nn 
Kutltirel karmanın izini suren renk 


ve nafıralsi kurgular yaralıyor. . gü 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Gurmeler için — i > a 

sofra ve muttak > Daha fazla doğ 

takımları i daha fazla bitki, daha fazla yesil! 


SICAK, RENKLİ Kİ 


İÜ VE MİSTİK BİR STİL > : ii okenliKr 


ve 


&- PLAJ TARZINIZA GÖRE DEKO-ALIŞVERİŞ - 


e 


£ maisonfr i i ancaiseturkey maisonfrancaiseturkey 


Süper model ne giyse ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kendall Jenner, sezonun olmazsa olmazlarından düşük omuzlu çiçekli bir elbisesini, artık yaz kış farketmeden giyilen süet çizmeleriyle tamamlamış. Siz de bot ve çizmelerinizi bir kenara koymak yerine, ünlü model gibi çiçekli elbiselerinizle kombinleyebilirsiniz. 


1. Çiçekli şort tulum, Zimmermann 2. Çizme, Gianvito Rossi 
3. Gözlük, Sunday Somewhere 4. Küpeler, Isabel Marant 
5. Kolye, Jennifer Meyer 


HOLLYWOOD:STİL-GÜZELLİK :SAĞLIK SANAT :'FOKUS:-ASTROLOJİ 


ilesiyle 


Saten fular, 
Marc Jacobs. 
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Beyaz puantiyeli ik bil 5 Te > Uzun 

kırmızı gömlek, el dele 0 90 ve kollu 

Saint Laurent. Gy çel ve ei beyaz 

ei elbise, 

Siyah puantiyeli i bee beji K Marc pantolon, Zİ edieiai A eo 


Oscar de la Renta. 


se RETRONUN she EN COOL ŞEKLİ 


) 0, > p) Yüzyıllardır modanın vazgeçilmezidir puayantiye 
| deseni. Eğer bu retronun en güçlü desenlerinden biri 
) A olan romantık puantıyeleri seviyorsanuz, bu sonbahar p | şanslısınız. Süliyle her zaman ilham kaynağı olan LEY Cambridge Düşesi Catherine'den, Nicole Kidman ve birçok 


yıldızın tercihi olan puantıyeleri yeni sezonda her yerde görmeye hazır olun! 


HAZIRLAYAN : SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


KBAHAR -YAZ 2017 
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Ev 
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DOLCE GABBANA İLKBAHAR - YAZ 2017 


Cambridge Düşesi Catherine'in kraliyet puantiyeleri 
Her ne kadar bazı moda eleştirmenleri tarafından sıkıcı” bulunsa da, Jackie Kennedy'nin klasik çizgilerine modern bir dokunuş katan Kate, Dolce & Gabbana ve puantiyeli mavi Altuzarra elbiseleriyle her zamanki gibi çok hoş görünüyor. 


Beyaz puantiyeli kırmızı üst, Caroline 
Constas. 


puantiyeli elbise, 
Michael Kors. 


puantiyeli kazak, 
Dolce & Gabbana. 


Puantiyeli jean, 
Current/ 
Elliott. 


PRIYANKA 5 NICOLE | 
CHOPRA 5 KIDMAN 05” ge 


Nİ Mavi 


v > sandalet, 
Sa, Tabitha o Simons. 


Sarı puantiyeli Beyaz puantiyeli üst, siyah pantolon, 
Caroline Monse. 
Constas. 


Volanlı elbise, 
Moschino. 


Fırfırlı saten etek, 
Gamni. 


Beyaz puantiyeli siyah elbise, Gucci. 
Yüksek bel bikini, 


Dolce & Gabbana ii Kırmızı platform sandalet, 


Tabitha Simons. 
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Oyunculuğa geçiş yapan süper model Cara Delevingne, “Valerian' filmi için kazıttığı saçlarını bir de platine boyatınca hayran olunası bir karizmaya ulaştı. Kırmızı halıda cesur elbiseler ve pantolon ceket takımlar giyen Cara, sokakta biraz daha maskülen oluyor. Kısacık saçlarına 


taktığı saç aksesuarları ve choker'lar ise bu yaz olmazsa olamazları arasında. 


4 3 
/ Son dönemde kırmızı halı ve sokak stılının nabzını voklayan en cool isım hiç şüphesiz Cara Delevingne. 

Özellikle kısacık platin saçları ile uyguladığı radikal suzellik değişiminden sonra, karızmatık bir minımalızm yakalayan Cara'nın her hamlesi ilham verici. 


HAZIRLAYAN: SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


DELENİNGNİE 


. 4 
Payetli elbise, | 
Stella 
McCartney. | Cat eye gözlük, 
| Fendi. 
my | kem K 
AR rose | | Pitonderisi — | üzük ayakkabı, Saint İNE ii Givenchy. i epossi. 
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Choker kolye, . 
Chanel 


Dantel askılı kısa üst, 
Alice * Olivia. 


Fırfırlı elbise, Kapüşonlu Philosophy Di sweatshirt, 


lorenzo Serafini. 


Aslan motifli renkli kazak, 
Gucci. 


Payetli üst, 
Saint Laurent. 


Siyah bantlı ayakkabı, Yıldızlı elbise, Militer sırt çantası, Gianvito Rossi. Elie Saab. OfFWhite. 


MESAFELİ GÖRÜNÜM 


Bu tarz bir görünüm yakalamak isteyenler için pantolon ceket takımlarla kusursuz bir formül sunan Cara, bu stil oyununa dinamik kurallar da eklemeyi ihmal etmiyor. Beyaz ve siyah kontrastı gibi minik ama etkileyici dokunuşlarla sağlam bir duruşun üzerine inşa edilmesi 

gereken bu görünüme şaşırtıcı bir saç kesimi ilave etmeniz şart. 


Ceket, 
Mor ceket, | Haider 
Pallas. | Ackermann. 


amuflaj 


Kırmızı 
İspanyol paça eşofman altı 
Metalik pantolon, pantolon, Chinti and Haider Ackermann. OfEWhite Parker. 
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bUylMMeLGalddaKsommcdes GalçonsitasalımııKostumuyle LUMMdIKKaleh zerine GeKeN mihannanmakyajtalısuNlora! 


makyajıyla dasıradışiYdn 

GAlü yıldız Şimdilerde söyadı 

Köleksiyonuyla güzelik 
Ü adim'atiyor: 


N | dünyasına adım attığı günden bu 

/ İ yana tüm dünyanın en çok konuştu- 

” ğu isimlerden biri o. Kariyerine oyunculuğu da ekleyen 29 yaşındaki şarkıcı, moda ve güzellik dünyasında da varım diyor. Bugüne kadar birçok markanın yüzü olarak karşımıza çıkan Rihanna, FentyXPuma by Rihanna'nın ardından bu kez makyaj koleksiyonu Fenty Beauty'yi lanse etmeye hazırlanıyor. LVMH Group'un parfüm ve kozmetik şirketi olan Kendo Beauty Brands ile geçen yıl bir anlaşma imzalayan RiRi, grubun diğer güzellik markaları Marc Jacobs Beauty ve Kat Von D Cosmetics'in arasına katılıyor. 


Moda haftasının sürprizi 

Tıpkı Balmain ve VOrcal Paris işbirliği ile Olivier Rousteing tarafından hazırlanan ruj serisi gibi Rihanna da bu özel kozmetik koleksiyonunun çıkış tarihini New York Moda Haftası'na denk getiriyor. Anlaşılan bu kez podyumda sadece tasarımlar değil makyajlar da konuşulacak. Kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından Fenty Beauty'nin çıkış tarihini 8 Eylül olarak duyuran Rihanna, bir yandan koleksiyona ait ufak ipuçları da veriyor. Luc Besson'un yönettiği ve Cara Delevingne ile başrolleri üst- 


lendiği “Valerian and the City of a Thousand Planets filminin geçen ay gerçekleşen dünya galalarında makyajı için “by Fenty Beauty” notunu düşen Rihanna, en son defilelerinde de koleksiyona ait bazı makyaj ürünlerinin kullanıldıını söylemişti. 


Hayalindeki ürünleri yarattı 

Geçen yıl bu koleksiyonun ilk sinyallerini veren Rihanna, “Güzellik, o kadar içinde oldugum bir dünya ki aslında... Mutlaka bir şeyler yapmak istiyorum, her zaman da istemişimdir. 
Bu kez kesinlikle gerçekleştireceğim. Albümler ve parfüm çalışmalarının arasında bu koleksiyona da vakit ayıracağım” demişti. Sadece müziğiyle değil stili ve güzelliğiyle de modem dünya ikonlarından biri olan Rihanna, makyaj konusunda son derece cesur isimlerden. Mavi rujlardan 90'lara gönderme yapan görünümlere kadar bu anlamda gerçek bir trend belirleyici. Söz konusu kendi adını taşıyan bir kozmetik koleksiyonu olunca elbette yıllardır biriktirdiklerini ve hayalindeki ürünleri de paylaşacak diye bekleniyor. Daha önce kozmetik olarak sadece M.A.C ile bir işbirliği yapan güzel yıldız, “Kafamda tasarladığım ürünler var. 
Mesela, kolayca takılabilecek takma kirpik- 


İlk denemeler kuliste yapıldı... 


Fenty Beauty ürünleri geliştirilme aşamasında ilk olarak FentyXPuma by Rihanna kulisinde, modeller 


üzerinde kullanıldı. Rihanna'nın da bir kırmızı 


halı röportajında belirttiği üzere, kendisinin sıkça kullandığı pembe tonlarındaki aydınlatıcı “highlighter ürün, Ilkbahar-Yaz 2016 defilesinde de uygulanmıştı. 


Kırmızı halıda 
Fenip Beauty” 
“Güzelliğin yeni jenerasyonu' 
sloganıyla lanse edilecek Fenty 
Beauty koleksiyonu, 
Rihanna'nın en son kırmızı halı görünümlerine 

de imza attı. 
“VValerian' filminin dünya galalarında boy gösteren 

RiRi, paylaştığı fotoğrafların altına 
“by Feniy Beauty” 
notu düşmüştü. 


ler, hiç çıkmayacak ama bir yandan da dudaınızı kurutmayacak rujlar...” diyerek aslında bir makyaj koleksiyonundan beklentilerini dile getirmişti. 


İpuçları podyumda... 

Her ne kadar koleksiyonda yer alacak ürünler tam olarak bilinmese de Rihanna'nın kırmızı halı görünümlerinden yola çıkarak, mutlaka ışıltı veren bir “highlighter ürünle, kadife dokulu kırmızı mat bir rujun olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca FentyXPuma İlkbahar-Yaz 2016 kulisinde de modeler üzerinde koleksiyonda yer alacağı bilinen holografik etkili dudak ürünleri kullanılmıştı. Sephora ve Harvey Nichols'larda satılacak olan bu koleksiyon “The New Generation of Beauty? (Güzelliğin yeni jenerasyonu) sloganıyla çıkıyor. Ayrıca Kendo Brands'in Global Artistik ve Eğitim Müdürü Erik Soto, “Makyaj artistleri için de yeni bir dönem başlıyor. 
Amerika'nın üç büyük şehrinde makyaj artistlerine seçmelere katılma şansı vereceğiz. Böylelikle marka zaman içinde sektöre ve tüm dünyaya gizli kalmış gerçek yetenekleri de sunmuş olacak. Ayrıca ilk elemeyi geçip ikinci tura çıkanlardan kazanacak biri, Rihanna ile bir araya gelerek ona makyaj da yapacak” dedi. fi 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© GÜNDEMİ 
YAKALAYIN 


Hollywood dünyasında neler oluyor? 
Son dakika haberleri ve kim, nerede, ne yapıyor tum detaylarıyla HELLO" da! 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 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Kim ve Kendall alışverişte vg 
New York'ta bulunan bir tişört dükkanında görüntülenen Kim Kardashian ve Kendall Jenner, “ > daha sonra Soho'da kısa bir yürüyüş yaptı. Kamuflaj şortu ve transparan bluzu ile her Mİ N zaman olduğu gibi oldukça seksi görünen Kardashian'a fırfırlı elbisesiyle Jenner eşlik etti. 


sx 


Jennifer Ben'in annesiyle 


Ben Affleck ile 10 yılı aşkın süredir mutlu bir evliliği olan Jennifer Garner, Ben Affleck'in annesi Christine Anne Boldt ile birlikte Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Garner ile koyu bir sohbete dalan Boldit, daha sonra ünlü yıldızın omzuna başını yaslayarak, yürümeye devam etti. Boldt ve Garner'ın aynı sandaleti giymesi gözlerden kaçmadı. 


e e 


Lar Cen 


Alessandra koşuda 
Haftanın üç gününü spora ayıran Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta sıkı bir koşu yaparken görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde 


dakikalarca koşan ünlü model, elinde telefonu, kulağında kulaklıklarıyla objektife yansıdı. 


Gigi”nin punk stili 


New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken görüntülenen Gigi Hadid, küçük çerçeveli güneş gözlükleri, kırmızı çizgili kısa paça pantolonu ve topuklu botlarıyla, punk stiline modern bir yorum katıyordu. 
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ilesile 


üne bir fincan kahve ile başlamak için artık bir neden daha var! Ancak miktar ve nasıl içtiğiniz önemli... 

186 bin katılımcıyla 10 ülkede 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın sonucuna göre günde 1 fincan kahve tüketen insanlar, kahve içmeyenlere göre yüzde 12 daha uzun yaşıyorlar. 2-3 fincan tüketenlerde ise bu oran artıyor ve yüzde 18'e çıkıyor. Bilim insanları kahvenin; vücutta iltihaplanmayı azaltıp daha iyi bir kan şekeri dengesi yaratarak bu etkiyi sağladığını düşünüyorlar. 
Kahvenin antioksidan yani vücudu zararlı maddelerden temizleme etkisinin de bunda payı olduğunu belirtiyorlar. Çalışmada hiçbir besinin mucize olmadığı gibi kahve çekirdeklerinin de sihirli değnek olmadığını vurgulanıyor. 


NE KADAR KAHVE? NASIL dk 


BİR KAHVE? & 
Şekersiz kahve en iyi tercihken, tercihe o 


göre az miktarda süt ilave ederek de tüketebilirsiniz. Günlük kafein limiti de düşünüldüğünde günde 3-4 fincan kahveyi aşmamak sağlık açısından en ideali. Kafeinsiz kahve tüketiyorsanız bu 


AHVE İÇMEK 


MRÜ UZATIR 


» Kahve içmeyi sevenlerdenseniz bu haberin sizi çok mutlu edeceğine inanıyorum. 
Çünkü son yapılan bir çalışmaya göre, 


ölçü biraz daha arttırılabilir. 150 ml kahvenin kafein içeriği; kavrulmuş ve öğütülmüş kahve için 80 mg, instant kahve için 65 mg, kafeinsiz kahve için 3 mg, cappuccino için 
90 -100 mg düşünülebilir. 60 ml espresso 
kahve (sade) 100 mg kafein içerir. 


EGZERSİZ ÖNCESİ KAHVE 

PERFORMANSI ARTIRIYOR 

Kahve sadece güzel sohbetlere eşlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Son yıllarda en popüler olan faydalarından biri de egzersiz performansı ve yağ yakımı desteği. 
Yapılan araştırmalara göre egzersizlerden önce içilen bir fincan kahve kilo vermeye 


kahve içen insanlar, içmeyenlere oranla 


daha uzun yaşıyor. 


yardımcı olabilir. 
International Journal of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism'de yayınlanan ve İspanyolların 

yaptığı bir çalışmada egzersizden önce kafein verilen ve üç saat boyunca egzersiz yaptırılan kişilerin yüzde 15 daha fazla kalori yaktıkları görülüyor. Verilen kafein 
dozu ise her kg başına 4,5 mg. Ortalama 70 
ağırlığındaki bir kadın için bu yaklaşık 300 
mg/gün kafeine denk geliyor. 


KİMLER KAHVE İÇMEMELİ? 

Reflü, ülser, gastrit gibi sindirim sistemi problemi olanlar, akut veya kronik ishali olanlar, hipertansiyon hastaları ve yüksek kolesterolü olanların kahve içmemesi veya içmeden önce mutlaka hekimine danışması gerekiyor. Kan potasyum seviyesi yüksek olanlar, karaciğer veya böbrek problemleri yaşayanlar da kahveyi kontrollü tüketmeliler. 
Yine gebelik ve emzirme döneminde hem anne hem de bebek sağlığı için kahvenin dikkatli tüketilmesi gerektiğini de hatırlatalım. 


SANAT 


he lO-VYO 


Kültür - sanat etkinlikleriyle dopdolu bir hafta... 
Sergiler, konserler, tiyatrolar, filmler ve kitaplar sizi bekliyor. 


FESTİVAL 


KONSER, SİNEMA, ÇOCUK ATÖLYELERİ 


Bodrum Müzik 
Festivali'nin açılış konserinde Alice 
Sara Ott ve Doğuş 
Çocuk Senfoni 
Orkestrası, 12 
Ağustos Cumartesi günü saat 
20.30'da D-Marin 
Turgutreis'te sahneye çıkıyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Doğuş 
Çocuk Senfoni 
Orkestrası, daimi şefleri Rengim Gökmen yönetiminde ilk olarak Yalçın Tura'nın Karcığar, Nikriz ve Nişâbür makamlarından esintiler içeren Toccata'sını çalacak. 
“Müzik dünyasında bir efsane olacak potansiyele sahip” olarak gösterilen piyanist Alice Sara Ott, DÇSO eşliğinde, Çaykovski'nin ihtişamlı 1. 
Piyano Konçertosu'nu seslendirmek için sahnede olacak. Konserin ikinci yarısında usta oyuncu Selçuk Yöntem'in anlatıcılığında Rus Beşlerinden Mussorgsky'nin başyapıtı “Bir Sergiden Tablolar” yer alacak. 


Sasi TOPLUMSAL BİR ÇIĞLIK 


Yaşayan en önemli oyuncular arasında gösterilen Cate Blanchett'i 
13 farklı rolde izlediğimiz “Manifesto” 
filmi, 11 Ağustos'ta vizyonda. 21. 
yüzyılda sanat tarihine yön vermiş Pop Art, Fütürizm, Dadaizm, Dogma 95, Pop Art, Minimalizm gibi tüm dünyada kabul görmüş manifestolar, Cate Blanchett'in canlandırdığı karakterlerde vücut buluyor. İki 


Oscar'lı yıldızı, birbirinden farklı CATE seden 


aksanlarda bir haber spikerinden MAN | FESTO 


bir fabrika işçisine, bir borsacıdan 


bir öğretmene, evsiz bir adamdan İZ (5) BİRİDLAN ROSEFELOT Fil i a mm a İM bir kuklacıya kadar uzanan 13 farklı meni nl sü SADALLARDA e 


karakterde izlemek başlı başına inni unutulmaz bir deneyim. Medya 

ve siyasetin hoşgörü, saygı gibi değerlerin altını kazıdığı bir dönemde, Julian Rosefeldt ve Cate Blanchett'in beraber geliştirdiği bu proje günümüz toplumu için bir çığlık niteliğinde. Dünya prömiyerini bu yıl Sundance'da yapan, yönetmenlik koltuğunda Julian Rosefeldt'in oturduğu Manifesto, 
36. İstanbul Film Festivali'nde en çok izlenen film oldu. 
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> 3 KONSER 


İ HALİNE GELMİŞ POP ŞARKILAR 


Yerli müzik sahnesinin en başarılı isimlerinden Levent Yüksel ve Mirkelam 
12 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de! Başarılı şarkıcı ve oyuncu Deniz 
Sipahi ise kendi şarkılarının da içinde bulunduğu özel repertuarı ve sevilen sahne performansı ile Levent Yüksel ve Mirkelam öncesi bizi geceye hazırlıyor. “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk, “Tuana, “Kadınım, 'Med-Cezir” ve “Uçurtma Bayramları gibi unutulmaz şarkıları ile hafızalarımıza kazınan Levent Yüksel, İstanbullu müzikseverlere muhteşem bir 

gece yaşatacak. “Her Gece” şarkısının klibi ile “koşan adam” olarak benimsediğimiz, kendine özgü tarzı ve renkli kişiliğiyle Mirkelam da bu güzel yaz akşamında eski ve yeni şarkılarıyla tempoyu bir an olsun düşürmeyecek. 
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A Sergi 


YOĞUN VE LİRİK 


Yeni resimleri ile çağdaş sanat ortamının dikkatini çeken Barış Sarıbaş'ın “Kral Yolu/The Royal Road' dizisi F-amm Bodrum'da 25 Ağustos'a kadar görülebilir. MÖ 5. yüzyılda Efes'ten Persepolis'e uzanan yol, Kral Yolu... “Ne kar, ne yağmur, 

ne sıcaklık, ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi” sloganıyla tarihe geçen Perslilerin iş aşkıyla özetlenebilir Sarıbaş'ın tutkusu... Sergide sanatçının büyük orta ve küçük ebatlarda resimleri görülebilir. 
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KİTAP 


ATEŞTEN BİR YÜREK 


İrlanda'da Yılın Kitabı Ödülü'nü alan Mary Costello'nun İçimde Büyüyen Dünya romanı, kimsenin fark etmediği silik yığınların arasında unutulup gidecek bir kadına hayat veriyor... 
Yarattığı atmosferle okurunu derinden sarsan roman, Amerika'nın en büyük şehrinin şatafatı ve hengâmesi içinde ait olabileceği bir şey, bir insan, sabit bir sığınak arayan bir kadının izini sürüyor: 1940'lı yıllarda İrlanda'nın batısında yaşayan Tess utangaç, içedönük bir çocuktur. Gelgelelim suskun dış görüntüsünün altnda ateşten bir yürek yatmaktadır. Bu ateş sonradan 1960'ların New York'unun keşmekeşinde kendi yuvasını kurmaya itecektir. 
Yukarı Manhattan'daki Akademi Sokağı'nda 40 seneyi aşkın bir zaman ve dolu dolu bir ömür geçiren Tess acımasız bir aşk yaşayacak... 


HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 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Ti 


nes, Marsılya sıbi şehirleri de 


içine alan geniş bir bölge. Şarap bağları, zeytinyağları, sabunları yanı sıra temmuz başında açan İlavantalarıyla ünlü. Ağustos sonu hasat zamanına kadar ucuz bucaksız mor tarlaların arasında dolaşmak, hasat kutlamalarını seyretmek için şimdi gitmenin tam zamanı. 


kezi sayılan Salon-de-Provence içinde 

Marsilya'dan 70 km. uzaklıkta Menerbes yakınlarında La Bastide de Marie 18. yüzyıldan kalma romantik bir taş han. Biz beş günlük gezimiz boyunca erken veya geç de olsa her akşam geri dönüp bu hanın keyfini çıkardık. 


| e ik e mer- 


Bahçeye karşı teras keyfi Geleneksel Provansal stile çağdaş ve sofistike bir yaklaşım katılarak oluşturulmuş otel, üzüm bağları ve buradan üretilmiş kendi şarapları ile tanınıyor. Terakota seramikle kaplı herbiri farklı temalı antika mobilyalarla döşenmiş Fransız köy tarzı 14 odasıyla çok keyifli bir yer burası. Akşam yemekleri, terasında, büyük emekle bakılan bahçesine karşı set menü olarak servis ediliyor. Kendi yetiştirdikleri ve yerel pazarlardan aldıkları sebzelerle ve Provans baharatla- 


HAZIRLAYAN: FÜSUN HATTAT 


rı ile güveçlerde pişirdikleri kuzu, sığır, av etleri çok ama çok lezzetliydi. 


Provans babaratımı deneyin 

Gordes bölgesine yarım saat uzaklıktaki Lisle Sur La Sorgue içinde her pazar günü kurulan pazarda gerçekten başınız dönebilir. Kasabanın şirinliği, içinden geçen çay suyunun berraklığını seyre daldıktan sonra elimde kavun dilimleriyle pazara girdiğimde gördüğüm antika mobilya, gümüş çatal bıçak takımları, porselen objeler karşısında kendimden geçtim. 

Uğradığınız her kasabada mutlaka yerel ürünleri tatmalı ve bunlardan yanınıza almalısınız. Zeytin, zeytinyağı, başta lavantalı olmak üzere çeşit çeşit sabunlar, kırmızı ve roze bölge şarapları eve götürmek için ideal. Bilin ki buradan ne alırsanız alın sonradan pişman olmanıza olanak yok. Benim bir numaralı alışverişim 


“Herb de Provans' yani Provans baharatı. Biberiye, kekik, fesleğen, mercankök, bazen rezene ve lavanta eklenerek yapılan bu karışımı evde kullanmadığım yemek yok gibi. En önemlisi ve belki de böyle bir geziden geriye kalan en güzel şey de Provans'tan elde kocaman bir lavanta demeti ile dönmek. Kurutup çiçeklerini bir kaseye doldurduğunuzda aylarca kokusuyla salonunuzdan size oralara alıp götürecek. 


Zavantaları seyretmek 

Her ne kadar Sault-en-Provence ve Valensol en geniş lavanta tarlalarına sahip bölgeler olsa da manastırla bütünleşen muhteşem fotografik görüntüsü ile lavantaların en güzel en dramatik hali Abbaye Notre-Dames De Senangue'da seyrediliyor. Gordes kasabasından üç kilometre ileride bir vadide, 1148 yılında yapılan manastırın huzur dolu görüntüsünün aksine kar- 


çifotoğraf makinehizi elir izden «düşüremeyecek$iniz. 


ri a 


dolu bir geçmişi var. Manastır, altın çağını yaşadığı 13. yüzyıldan sonra 1544'te Valdocular (H.Z İsa'nın yoksulluğu ve sadeliğini örnek alan din hareketi) tarafından yakılır. 1580 yılında da veba salgınına uğrar. Manastır, 17. yüzyılda harap bir hale gelmiştir. 1970'lerden itibaren Association des Amis de Senangue himayesinde restore edilip korunmaya başlanır. Günümüzde de içerisinde sürekli olarak beş ke şamakta. 


Arles'da bir Michelin yıldızı 

Ortaçağda Akdeniz'in en popüler şehirlerinden Arles, Provans bölgesinde birinci yüzyıla ait dev arenası ve Roma kalıntıları ile ziyaret etmeniz gereken kasabaların başında geliyor. 
Arles'ın bir diğer klasiği Şef Armand Arnal'ın bir Michelin yıldızlı La Chassagnette isimli restoranı. 

Şefin çeşit çeşit baharatlarla sake'yi harmanladığı ve kendi bahçesinden organik ürünlerle yeniden yorumladığı rafine yemekleri tatma- dan Arles'dan ayrılmayın. Aral'ın mutfak sırlarını kendisine ait Garum dergisinde bulabilirsiniz. Restoran her gün her saat açık olmayabiliyor. Bu yüzden mutlaka önceden rezervasyon yaptırmalısınız. LI 
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Her kız çocuğu gıbı ilk aşkı babası Ender Alkoçlar olan Aslışah, onunla olan bir paylaşımın altına şu sözlerı yazmıştı: “Fazla söze gerek yok, senin kızın olduğum için dunyanın en şanslı ınsanıyım.” 


VAYlAYISZ0 1 


i vw e -4 a iri 2017 


GRAM TIMELINI! Bü 


et-set dünyasının genç ismi 

Aslışah Alkoçlar, her anını 

Instagram'da paylaşmayı seviyor. Alaçatı'dan Mikonos'a, Tulum'dan Marathi Adası'na kadar yaz mevsimini dolu dolu yaşayan Alkoçlar, köpeği ile eğlenceli anları, pilates ve kite sörf tutkusunu, Mikonos Scorpios Beach'teki çılgın 
000 a v partileri Instagram'da binlerce 
takipçisiyle paylaşıyor. 
Alkoçlar'ın Instagram hesabında bir yıl öncesine kadar giderek, güzel ikonun ailesiyle olan sımsıcak paylaşımlarını, ablası Neslişah Alkoçlar ve anneannesi Hülya Koçyiğit ile geçirdiği güzel anları HELLO! merceğine aldık. 
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n yıldan bu yana aktif olan “Trends for Everything moda blog'unun ku- 


rucusu aynı zamanda stil danışmanı. Bu blog'u çocuk yaşlarından itibaren yaptığı yurtdışı seyahatlerin- de aldığı ilhamla kurmuş. Ebru Aygün, trendleri yakından takip ediyor ve bunu blog'unda paylaşıyor aynı zamanda. Yarattığı Mad Decision Clothing markası altındaki ürünler Londra King's College'taki Concept Store'da satışa sunuluyor. 
Aygün stil sahibi olmanın ipuçlarını paylaşıyor. 

HELLO!: Trendleri takip edip yayınlayan en eski blog'lardan birinin sahibisiniz. Modayla hep ilgili miydiniz? 

Ebru Aygün: Küçük yaştan beri ilgim vardı, çocukluktan beri yaptı-Şım yurtdışı seyahatleri bana moda için ilham verdi. Londra'daki üniversite eğitimimden sonra, yönümü tamamıyla asıl ilgi alanım olan modaya yönlendirdim ve Londra'da UAL'de çeşitli workshop'lara katıldım. IMA'da stil danışmanlığı eği- 


timi aldım. 2013-2014 yıllarında Amerika ve Avrupa'da yeni trend olarak stil danışmanlığı yerini almışken, bu konu Türkiye'de daha çok yeniydi. 

HELLO!: Stil danışmanı olarak, müşteri kitleniz kimlerden 


oluşuyor, kimlerle çalışmayı seviyorsunuz? 


E. Aygün: Kendi vücut yapısı- nın bilincinde olan, tarzı olan kişilerle çalışmayı çok seviyorum. 
Renk kullanmayı sevdiğim için gençlerle çalışmak beni heyecanlandırıyor. 2010 yılında Arap kökenli turistler yeni yeni ülkemizi tatil ve alışveriş için seçmeye başlamışlardı. Katar Şeyhi'nin ve Kuveyt Şeyhi'nin torunları başta olmak üzere yabancı müşterilerim de oldu. 

HELLO!: Trends for Everything blog ve Instagram sayfanızda ağırlıklı olarak nelere yer veriyorsunuz? 

E. Aygün: Modadan yola çıkarak kurduğum bu sayfa artık tam bir life style blog'u haline dönüş- 


STIL 


MODA BLOGGER VE STİL 
DANIŞMANI EBRU AYGÜN 


“AENDINE 
NİNİN 


ÖZGÜ 
AR? 


| NU 


OLAN 
ZAN 


Trends for Everything blog'unun kurucusu, Mad Decision'ın yaratıcısı Ebru Aygün, gerçekten istenir ve emek harcanırsa stil sahıbı olunabileceğini savunuyor. 


tü. Hayatın tüm renkleri olan, tasarımlardan davetlere, müzikten yeme-içmeye, seyahate kadar geniş bir çerçevede trendleri paylaşıyorum. 2012 yılında blog'un bir sayfası olması gerektiğini gözlemleyerek, “Trends for Everything'i Instagram'a da taşıdım. Ancak yıllar içinde Instagram sayfası blog'un önüne geçti. Beni izleyenlerin nelere daha çok ilgi gösterdiğini, neleri merak ettiklerini artık anlayabiliyorum ve bu istekleri karşılamak için geziyorum, araştırıyorum ve çalışıyorum. 
İlk başladığımda elle sayılabilecek kadar blog vardı, zamanla sayıları arttı ama her sayfanın kendine has bir rengi var. Hedefim, ülkemizin dünyaca tanınan bir blogger'ı olabilmek. 

HELLO: Projeleriniz arasında neler var? 

E. Aygün: Artık proje bazlı işler yapmak, yaratıcı özel projeler geliştirmek istiyorum. Hamdım, yandım, piştim ve pişmeye de devam ediyorum. İçimden geleni paylaştığım zaman kalıcı sonuçlara ulaştm ve bu, bakış açımı da geliştirdi. 
Bir işten fazlası oldu benim için, en önemlisi beni temsil eden hayat tarzım oldu. 

HELLO: Stil sahibi birisini nasıl tanımlarsınız, sizce bu öğrenilebilir mi? 

E. Aygün: Kendi vücudunu taniyarak seçim yapan, “Moda geçicidir, stil kalıcıdır” mantığına uygun tarz oluşturan herkes stil sahibidir. 
Eğer gerçekten istenir ve emek harcanırsa, öğrenilir ve geliştirilir. 
Ancak bu yolda takipçi olmayan, kendine özgü olan kazanır. Bu işin sırrı, bence kimseye benzememek, kendin olmak. Gençken büyümeye özenildiği ve bir moda ikonu arayışında olunduğundan, tanınmış kişi- 


ler örnek alınabiliyor. Ancak daha sonraki yıllarda yaşın ve tecrübe- nin ilerlemesiyle insan yalınlaşıyor. 
Moda da şu an çok minimal ve rahatlığı ön plana almış durumda. 

HELLO!: Hangi ünlülerin stilini beğeniyorsunuz? 

E. Aygün: Türkiye'de cemiyet hayatında, zaten bunu mesleğe çevirmiş olan Derin Mermerci ve sanatçı kimliği altında Hande Ataizi'nin stilleri favorim. Bu iki stil sahibi hanım, markaları birbirine karıştırarak, 'mix&match' kombinleri ile kendilerine bir tarz oluşturuyorlar. Dünyada ise Victoria Beckham, Olivia Palermo ve Anna Wintour tartışmasız stil sahibi kadınlar. 

HELLO: Ya kendi stiliniz? 
Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları neler? 

E. Aygün: Trendleri takip etsem de klasik bir çizgim var. Kış için blazer ceket, deri pantolon, siyah elbise, V yakalı beyaz gömlek, kaşmir kazak ve blue jean vazgeçilmez parçalarım. Zimmermann tulumum ve sandaletlerim ile bütün yazı geçirebilirim. Stella McCartney, Zimmermann, Gucci, Fendi, Aguazzura, Jonathan Simkhai, Dodo 
Bar Or, Cing A Sept ve Jolie markaları da vazgeçemediklerim. 

HELLO!: Moda sizce sürekli kendini tekrarlıyor mu? 

E. Aygün: Moda rutin bir yolda ilerlerken, farklılıklar da bu serüve- ne katılıyor. Genellikle müşteri potansiyeli dikkate alınarak, arz-talep meselesi haline geliyor. Ama dünyanın negatif gündemlerine karşın moda günümüzde daha renkli ve eğlenceli bir tarz benimsemiş durumda. Benim gözümde, renklerin gücünü fark etmiş tasarımcılar ve direktörler işin sihrini çözmüşler ki, onların sayısı gün geçtikçe artıyor. Gi 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AYIN TEKNELERİ 
> Sunsekeer 68 Sport Yacht > 
> Sanlorenzo 52 Steel — 


> Razan417m 
En yeni tekneler yelken yarışları ve 
Türkiye'nin en kapsamlı -| 


| İ tekne alım-satım rehberi 
Ze e YATM ARKET 
> Nisyros-Tilos 
> Kalymnos 

> Kikladlar ve Argosaronikler 
> Güney İyon Adaları bayilerde 
> Hawaii-Kauai Adası 

> Karayipler 


Ege'den İyon Denizi'ne, Atlantik'ten pasifik'e 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SİYAH KUŞAK 


Doğay Can'ın, hikayesini Japon kültüründen esinlenerek oluşturduğu 2017 ilkbahar - yaz koleksiyonu, kadın samurayların hikayesini tasarımla buluşturuyor. Yardımseverlik, bilgelik, nezaket, içtenlik, sadakat ve inanç... Modem çağın kadınlarının yeni dünya düzeninde en az samuray kadınları kadar dik ve güçlü duruşuna atıfta bulunan koleksiyonda keskin hatlar minimalize edilerek nezaketi; siyah bantlar 

ve kuşaklar bilgeliği simgeliyor. 31 parçadan oluşan “Black Belt koleksiyonunda, birbirinden farklı kalınlıkta viskon krep kumaşlar, mat ve parlak ağır krepeler kullanılmış. 


F FOKUS! U, S Lüks otomobil markası Jaguar, Jag- 


Style Blog'u ile her hafta hayatınıza 


ADRIY ATIK E incelik, estetik, zarafet ve derinlik at katacak seyahat, spor, yeme-içme, KARAD, AĞ DAN müzik gibi içerikleri ile yeni hikayeler YELKEN AÇIN. Ni yayınlıyor. Lüksün tanımının N li şahsileştiği bir dünyada Jag-Style Blog, 


Göcek, Bodrum, Marmaris sahillerini geni ğ > çciltan keş feliiniz. arbıle ark yepyeni BİK gerçekte lüksün ne olduğuyla değil, 


» , F Ss a K 
10) o rota arıyorsunuz. Cenoa Sailing Yelken a Mi ' vi yaparken de ruhu besleyen, şaşırtan, Okulu, deniz ve yelken tutkunları için da ” duyguları canlandıran yollar ve bu yazın yeni rotasını belirliyor, Karadağ, ; . 
EN hikayeler sunuyor. Blog, Jag-Fashion, Karadağ, vizesiz giriş imkanıyla sorunsuz His ii N bir pasaport kontrolünden geçerek e Milbey, Jean ve,ag emaige 


gibi alt kategorilerle misafirleriyle 


kolayca ayak basabileceğiniz bir ülke. 


Üstelik uçakla İstanbul'dan sadece 15 Mı O da dan seyah ale, teknol op den Mu saat uzaklıktaki konumuyla eşsiz bir tatil — si N 

adresi. Ülkenin başkenti Podgorica'dan, gu zelliğe en son piyasaya Ç ıkan 

marinaların bulunduğu büyüleyici kıyı ar. tedi . je 

şehi Dua veya Kors a süre ürünler, en trend etkınlıkler. 


geçiyorsunuz. 38-48 feet boylarında değişen Beneteau marka tekneler ile 

2-4 kamaralı, 40-44 feet arasındaki lüks katamaran seçeneklerinden size uygun olanı seçiyor, yeşilin maviyle buluştuğu Adriyatik'in muhteşem doğa manzarasına yelken açıyorsunuz. 


GÜNEŞ SONRASININ 
KEYFİNİ ÇIKARIN 


BENZERSİZ BİR 
DENEYİM 


Güneş ışınlarına karşı kullanılan $ 

iğ güneş koruyucular kadar güneş - Hotel Unigue, girişinde var olan 8 
sonrası cildi rahatlatmak da Pay , az Likyalı'lara ait tarihi eserle karşılıyor z önemli... Photoderm After Sun IKINCI ŞUBESİNİ AÇTI ME Tarihi li ği - 

SOS, güneş ışınlarının yıpratıcı Türkiye'deki tek butik kahve evi olma özelliği taşıyan Gönül Kahvesi, o oluşturan orjinal taş ve ahşap yapısıyla Li 
etkisine maruz kalmış cildi 1992 yılından bu yana yoluna devam ediyor. Kahve çeşitlerinin sadece 19 odadan oluşan Fethiye'nin 5 

j onarıyor, yoğun bir şekilde yanında, soğuk içecekler-ev yapımı katkısız meyve suları, bitki çayları, (o “Elite kategorisindeki Turizm bakanlığı o 

©  yatıştırıyor. Güneşlenme pasta çeşitleri, dondurmalar, sandviç-tost-börek çeşitleri de sunan onaylı ilk ve tek butik otel olma gi 

“1 sonrasında kullanılan Gönül Kahvesi'nin özel ürünleri arasında Gönül Harmanı, damla özelliğini taşıyor. Otantik ve modem > Mi j ürün, cildi etkili şekilde sakızlı, kakuleli, çikolatalı, çitlembik gibi Türk kahvesi çeşitleri, ödüllü O anlayışın buluştuğu, yüzyıllık taş ve a zi j nemlendirirken, bronzluk espresso'su ile hazırlanan leziz kahveler ve Karadut Yağmuru gibi ahşaplarla tasarlanan balkonlu ve z 
“ süresini de uzatıyor. Cilt tamamen özgün içecekler bulunuyor. Ayrıca Gönül Kahvesi'nin ürün O teraslı odaların tamamı deniz, dağ, 5 
tarafından hızlıca emilen ürün, O geliştirme çalışmaları sonucu menüye yeni ürün olarak ilave edilen veya şehir manzaralarıyla içinizi — 
hipoalerjenik özelliğiyle hassas Oo bagel sandviçler, tost ve börek çeşitleri ile cam şişe ev yapımı katkısız o ferahlatırken, deluxe ve VIP odalarda 5 

ciltler için ideal. meyve suları da beğeni topluyor. bulunan bahçe, keyfinizi ikiye katıyor. z 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LETMitestyle 


Jonathan Cainer'ın yeğeni Oscar Cainer, ünlü astroloğun 150.000'den fazla astrolojik yorum içeren arşivinden yararlanarak oluşturduğu eşsiz bakış açısıyla tüm dünyada HELLO! okurlarına burçları yorumluyor. 


ÖR Yengeç İ 


< O Büyük Astroloji Süpermarketi'ni ziyaret etme ! 


li i : tek başımıza mücadele etmek durumunda kalı- 
3 fırsatı pek çoğumuzun hoşu- ; 

Mi (23 Hazaran - 23 Temmuz) , m 

na gider. Her şeye sahip gibi ; 
i görünenlerin bile aslında uzun bir ihtiyaçlar lis- | tesi vardır. Birisi bir kere yükseklerdeki yaşa- i mın tadına vardığı zaman tekrar aşağıya inmek | i o kişi için artık çok zordur. Business Class'da se- | i yahat eden yolcuların aklında hep Birinci Sınıf | ; Kabin'de olmak vardır. Tutulma derinlerden ge- ; i len bir arzunun tatmin edilebileceğini gösteriyor. | 


: talık burç yorumunu açıklamak için neden bu sı-Büyük Amerikan Tutulması, hepimiz için önemli bir astrolojik olay. Ve sadece tek bir 

p burç Güneş tarafından yöne- ; 

Çe vi bu olayın Alan özgürlüklerin tadını çıkarmayı bekle. 

burcunda gerçekleşmesi, onu senin için daha da 

i şanslı bir hale getiriyor. Yunan kahramanı Aşil, | 

i çocukken Styx Nehri'ne daldırıldı ve yenilmez ! 

hale getirildi. Bu tutulma da senin güç vaftizin 

olabilir. Onun yenileyici enerjilerinin seni umut | ve ilhamla doldurmasına izin ver. Hiçbirimiz asla 


Kylie Jenner 
10 Ağustos 1997 


Koç 


Bu haftayı senin için özel yapan şey, sadece tam güneş | tutulması değil. Güneş, aynı zamanda Jüpiter'e odaklı bir 
Büyük Üçlü de oluşturuyor. | 
Sahip olduğun etkinin gücünü göstermenin za- ! 
mani geliyor. Evren, zorlu bir yolculuk gibi görünmeye başlayan şeye yeni bir yaklaşımda bu- ! 
lunma şansını sana getiriyor. Bu yolculuğun as- | Z wa na girmeden hemen önce bu | lında hiçbir zaman bu kadar çok engelle dolu ol- hafta geliyor. Evet, başakların maması gerekirdi. Şimdi, bu yolculuğa biraz ma- 


cera ve umut duygusu aşılamanın tam zamanı. 


Boğalar, kimi zaman uyuşuk davranmalarıyla bilinirler. Ama biz gerçeği biliyo- 


(21 Nisan -21 Mays) İŞE Aslında, içinde, aksiyonu : 


hasretle bekleyen birisin. Sa- ! 
dece bununla birlikte mükemmeliyeti de arıyorsun. Ve eğer mükemmel an için çok uzun süre- | dir bekliyorsan, aksi taktirde faydalanabileceğin 


bir fırsatı kaçırman da kolay olur. Harekete geç- 


hatırlatan dev bir işaret. İçinde bulunduğun koşullar değil ama sonuçlar mükemmel olabilir! 


Bir süredir paylaşmak istedi- | ğin bir mesaj var. Karşı karşı- ya olduğun iletişim sorunla- | rının üstesinden gelmene tek yardımcı olacak olan şey tu- | tulma değil. Ve bu seyahat durduğunda, tutul- | mayla hizalanıyor ve Uranüs ile birlikte gösterişli bir Büyük Üçlü oluşturuyorlar. Yani, sadece sesin yükselmiyor, aynı zamanda zihnin de özgür- na imajlarını manipüle eden leşiyor. Sen hep parlak bir kıvılcımdın ama şim- ; - bir elemanı var gibi görünüyor. Ne zaman ünlü birisi tartışma yaratacak bir 


di ışıldıyorsun. 


tamamen yenilmez olamayız. 


; sayısız pek çok fırsatın kapısı açılıyor. Senin gerçeğin olmaya git gide yaklaşıyorlar. 


Şimdi vazgeçmenin zamanı 


ışığı getiren Tam tutulmanın i geldiği şu zamanda hiç değil. Tutulma, dengesi- 


larını kabul et. O destekten sana çokça gelecek. 


TL 


durumda yakalansa “Rehabilitasyona gitti" başlıklı haberler okur, hayatlarına geri dönmelerini bekleriz. Geriye kalan biz ölümlüler ise insanların bizimle ilgili algılarını değiştirmek istediğimizde 


rız. Saklandığın yerden çık. 


Hayatın gizemlerini çözme çabasından bahsederken 
“yolculuk” kelimesini kullanmak bir klişedir. Ama klişeler vardır; çünkü onlar isabetli ya da en azından alakalı tanımlamalardır. Senin haf- 


(23 Kasım - 21 Aralık) 


fatlarla dolu torbadan seçim yapmaya uğraştığımın açıklaması ise şöyle: Yay burcu ve Dokuzuncu Güneş evi, ufukların genişletilmesini temsil eder. Şöyle anlatayım: yeni keşfedeceğin bazı 


Bu burç yorumunu yazarken açıkçası biraz zorlandım. Senin için güzel bir hafta öngör- 


(22 Aralık -20 Ocak) mediğimden değil —kesinlikle Basak 


i rusal hale gelmeden önce tutulma ile hizalana-Tutulma! Onu oluşturan ana ; unsurlardan biri senin burcu- ; 


güzel bir hafta olacak! Ne de olsa yönetici gezegenin cuma günü tekrar doğ- 


cak olan Büyük Üçlü'nün bir parçası. Yani, sadece heyecanlandıran pek çok olumlu şey de- 
$il, dolu dolu fırsatlar da seni bekliyor. Tutulma, 


, gökyüzünün gizli kalmış şeyleri temsil eden bir doğum günlerinin olduğu döneme yaklaşıyoruz. 
: Yani, upkı Güneş'in Zodyak'ta senin burcuna ge- ! 
lip görevini yapacak olması gibi Büyük Amerikan Tutulması'nın enerjisi ve vaatleri de hayatın- | i da parlayacak canlandırıcı bir ışık getiriyor. Ha- i yal kurmak için kendine biraz izin ver. Senin için | 


i (21 Ocak-19 Şubat) gücünden sadece biri. Fakat 


kısmında gerçekleşiyor. 


an NN m“ 


Kovalar, sadık olmalarıyla bilinirler. Bu, senin pek çok 


sende bu özelliğin gelişmesi- 


nin bir sebebi var. Sen, o kadar derinden bir şe-Terazi | i li 

i layamıyor. Bu nedenle senin kıymetini bilen birisini bulduğunda bu ilişkilerin sürmesini sağlı-GE değil Hayatındaki zorlukların | 


TET üzerinde parlayacak bir umut 


meden önce başka hiçbir sinyali beklememeni ! 


kilde benzersizsin ki insanlar her zaman seni 'an- 


yorsun. Tutulma ve senin iki yönetici gezegenini de içine alan astrolojik hareketlilik, ilişkilerde 


i yeni ve harika bir kısmın geldiğini işaret ediyor. 
: Bu durumdan dolayı duygusal hissedebilirsin! 

i ni sağlamak için uzun süredir uğraşmakta oldu- i gun kefeleri yeniden dengelemene yardımcı olacak bir Büyük Üçlü oluşturuyor. Harekete geç- | i me zamanı geldiğinde küçük yazıları da okumayı | İ ihmal etme. Ve bu durumla birlikte bir uyarı da sana geliyor. Sana destek eli uzatanların yardım- | 


| ER Ve muhtemelen elde ettiğin 

Akrep i nin için oldukça sıradan görünen bir şey, seni iz-Siyasetçilerden parti üyeleri- | ne kadar herkesin onlar adı- 


Vitesi her değiştirdiğinde bunu kutlamak için bir parti mi yapıyorsun? Elbette hayır. 


başarıları kutlamak için gelen bir ödül töreni davetiyesini de geri çevirirsin. Se- 


leyen kişiler için olağandışı görünebilir, Nasıl Mr. 
Incredible için bir arabayı tek elle havaya kaldıracak güce sahip olmak siradan bir şeyse sen de 


i onun gibi yeteneklerinin ve kabiliyetlerinin far- 


kında değilsin. 


FOTOĞRAF: GETTY IMAGES 
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Hint Okyanusunda inci gibi parlayan doğa harikası adalar, ipeksi beyaz kumsallar, egzotik palmiye ağaçları ve gizliliği son derece yüksek 


kumsal ve su üzeri villaları ile Maldivler'de cennet gibi bir tatil sizi bekliyor.. 
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